Omer Vilain over de tijd van toen

de ,Vindictive”

Toen de Duitsers in 1918 re-
. gelmatig Britse bevoorradings-
| schepen aanvielen met hun on-
derzeeérs, besloot de Britse
Admiraliteit de twee basissen,
Zeebrugge en Oostende aan te
vallen en de havens te blokke-
ren met tot zinken gebrachte
vaartuigen. Op 23 april 1918
werd Zeebrugge met sukses
aangevallen maar de aanval op
Oostende mislukte.

Een van de Engelse oorlogs-
schepen die aan de aanval
deelnamen, was de ,,Vindicti-
‘ve”. Na enkele vreselijke vuur-
gevechten en nadat toch enkele
vijandige schepen tot zinken
waren gebracht, keerden de
,Vindictive”, de ,Iris” en de
,,Daffodil” erg gehavend uit te
strijd. Zeebrugge was als ha-

ven ontoegankelijk geworden.

Omdat de aanval op Oost-
ende mislukt was, besloten de
Britten een nieuwe aanval te
wagen in de nacht van 10 op 11
mei. Ondermeer de ,,Vindicti-
ve” zou aan de aktie deelne-
men. Aanvoerder was kom-
mandant Godsal. Hij gaf zich
vrijwillig op omdat zijn eerste
poging met zijn kruiser ,,The
Brilliant” mislukt was.

De kleine vloot werd vooraf-
gegaan door rookschepen, die
het zicht van de Duitsers moes-
ten beperken. De wrede ge-
vechten die zich in de haven-
geul afspeelden zijn met geen
woorden te beschrijven. Acht
mannen van de bemanning
van de ,,Vindictive” kwamen
in die nacht om, onder hen
ook kommandant Godsal.

Vermoedelijk waren er meer
doden aan. Engelse zijde, maar
hun lijken werden hier niet te-
ruggevonden. ’
De acht gevallen zeelieden
liggen tussen de Engelse ge-
sneuvelden op het Brits ere-
perk op het kerkhof aan de
Stuiverstraat begraven.

Monumenten

Na de oorlog werd ter nage-
dachtenis van die beruchte
nacht een zeer typisch oorlogs-
monument opgericht, bestaan-
de uit de boeg en een schroef
van de ,,Vindictive” en de mas-
ten van de kruisers ,, Thetis” en
»Entrepid”. Dit monument is
nog steeds te zien aan de De-
meysluis, rechtover de haven-
meesterij. .

In 1968 werd aan de boeg

5 jaar geleden zonk

van de ,,Vindictive” door En-
gelse oudstrijders, ter gelegen-
heid van de jaarlijkse herden-
king van de raids op Zeebrug-
ge en Oostende in 1918, een
plakket aangebracht als blijk
van dank voor de jarenlange
gastvrijheid van onze bevol-
king.

In 1919 werd de Keizers-
kaai, die te veel deed denken
aan de Duitse Keizer die de
oorlog aan ons land had ver-
klaard, omgedoopt tot Vindic-
tivelaan.

In de Engelse kerk in de
Langestraat kan men nog een
ander herinneringsplakket zien
dat de gesneuvelden herdenkt
die zijn gevallen op 23 april en
10 mei van 1918.
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Een foto van de oude kruiser ,,Vindictive”, die op 11 mei 1918 in de havengeul lag.




