Omer Vilain over de tiid van toen
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De vistrein

n langs de Kaal

De vistrein langs het vissersdok, komende van achter de oude Vismijn, ook ,de Cirk” genoemd. (circa 1910)

De witte wagons van

Vroome

Toen de nieuwe vismijn in
1934 werd geopend aan de ande-
re zijde van de haven, had men
ook daar een spoor voorzien
voor een vistrein zodat men
steeds vis kon vervoeren recht-
streeks vanuit de mijn. Verleden
jaar is de vistrein definitief uit
roulatie genomen, na meer dan
50 jaar vis van de vismijn naar

allerlei streken in ons land te
hebben vervoerd. Sinds enige ja-
ren al wordt het visvervoer im-
mers volledig door vrachtwa-
gens verzorgd.

Vroeger werden voor het ver-
voer vanvis gewone goederen-
treinstellen gebruikt, maar op
voorstel van schepen Emile
Vroome, die gedurende een 4-tal
jaren senator was, werden de ge-
wone wagons vervangen door
witte isothermische wagons. De
witte wagons waren veel beter
bestand tegen eventuele hoge
buitentemperaturen. Het ge-
bruik van deze speciale viswa-
gons was een van de verwezenlij-
kingen waar schepen Vroome
steeds fier op was.

Hierbij werden een paar kaar-
ten uitgezocht, waarop men zeer
goed de vistrein kan zien in pe-
riode toen die nog langs de Vis-
serskaai en het visserdok reed.

Omer Vilain

Voor de vissersbevolking en
het jonge volkje dat steeds op
straat speelde; was dit het begin
van de moderne tijd. Geregeld
moesten er jonge snaken van tus-
sen de wagons worden gehaald,
want als de vistrein zich met veel
lawaai in gang zette, wilden ze
steeds een eindje meerijden.

Die zeer typische viswagons,
die enkel voor dat ene soort goe-
derentransport gebruikt werden,
roken natuurlijk altijd naar vis.
Uit de visbakken en bennen
druppelde immers steevast wa-
ter, afkomstig van het smeltende
ijs waarin de vis werd bewaard.
En bij warm weer kon men de
vistrein tot een paar straten ver
ruiken. In die jaren reed de vi-
strein tot aan het Vissersplein.

Wie kan zich nu nog voorstel-
len dat er tot einde 1933 vistrei-
nen langs de Vindictivelaan en
de Visserskaai hebben gelopen ?
Kort nadat, in 1877, de vismijn
was gebouwd langs de Vissers-
kaai, werden goederentreinen
ingelegd om de vis zo snel moge-
lijk naar het binnenland te ver-
voeren. Er stonden altijd wa-
gons gereed om geladen te wor-

en.

OSTENDE. — Le bassia des pécheurs.

Wagons van een vistrein langs de Visserskaai, nabij het Vissersplein (circa 1925).



