De Sportstraat

Eén van de straten, die vooral
in vroegere jaren, meest met het
seizoen verbonden was, is onge-
twijfeld de Sportstraat. Deze
straat, waarin de meeste huizen
in het begin van deze eeuw ge-
bouwd werden, werd door velen
aanzien als het begin van de wijk

Mariakerke. Grenzend aan het.

Hyppodroom Wellington, die nu
nog voor talrijke Oostendenaars
eerder tot Mariakerke dan bij
Qostende behoort, gaf de Sport-

straat bij de bouw van de hele rij
villa’s de indruk een typische sei-
zoenstraat te zijn.

Het was een straat die in de zo-
mer haar aantal inwoners ver-
schillende malen zag verdubbe-
len. Het was, en is nu nog, de
typische verbindingsstraat tussen
het Westerkwartier en het strand.
Een straat waar men in de winter
maar weinig langskwam.

Voor de Eerste Wereldoorlog
stond langs de Sportstraat het sa-
natorium ,,Sint-Vincentius a Pau-
lo” maar het gebouw werd afge-
broken omdat de gronden vol-
gens waarop het sanatorium
stond volgens de urbanisatieplan-
nen van Leopold II vrij moesten
blijven. Dit instituut, verschillen-
de verdiepingen hoog, stond te-
genover de huidige conciergerie
en bureau’s van de Wellington-
maatschappij.
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Andere wereld

Voor zover ik mij herinner,
heeft de tram -al heel viug de
Sportstraat als verbindingsweg
tussen de Nieuwpoortsesteenweg
en de Koninklijke Baan gekozen.
Wel werden de sporen verlegd na
de Tweede Wereldoorlog.

Vroeger kon men langs de af-
sluiting van de Paardekoers wan-
delen. Deze afsluiting bestond uit
hoge, grijs geschilderde metalen
platen, waar alle kinderen op weg
van of naar het strand met hun
spade tegen sloegen. De Duitsers
verwijderden die platen, wellicht
om het metaal als schroot te ge-
bruiken. Bij de heropening van de
hyppodroom heeft men in de
plaats een muur gebouwd.

In deze toeristische straat,
waar ook veel gelegenheidsperso-
neel van de paardekoersen uit
Brussel logeerden, had men wei-
nig kontakt met de Nieuwpoort-
sesteenweg. Het was een andere
wereld.

Zelfs de cinema ,,Odéon”, later
herdoopt tot ,,Roxy”, was de ci-
nema van de inwoners van het
Westerkwartier. Het gebouw
staat er nog : op de hoek van de
Sportstraat en de Nieuwpoortses-
teenweg. Vroeger kwam de kust-
tram deze hoek ingedraaid. Bij
een niet te luidruchtige film kon
men dan het gekrijs van de rem-
men overal in de zaal horen.

Van alle straten in Oostende
met ,,putten en bulten”, weet men
in de Sportstraat hieromtrent al
sinds bijna een eeuw mee te spre-
ken. Wellicht komt daar voor het
jaar 2000 verbetering in !

Omer Vilain




