Toen het seizoen anders was

Het Pension de Famille

FENSION DE RUYTTER

Avenue de la Reine, 29, {stende

Het pensionhuis ,,De Ruytter”, Koninginnelaan 29 (circa‘ 1932)

Er is een periode geweest dat er
aan de kust, en vooral in Oost-
ende, ontelbare pensionhuizen
waren. Ze werden aangeduid met
de benaming ,,Pension de Famil-
le”. Naast de hotels vormden ze

de Dbelangrijke verblijfcentra
voor de Qostendse toeristen in het
seizoen.

Er waren immers families die
voor één maand of soms zelfs
voor twee maanden een verblijf
boekten in 7o' n pensionhuis.

Sommige toeristen huurden jaar
na jaar. soms twintig jaar lang.
hun vaste zomerstek in een derge-
lijk .Pension de Famille”. Dit
was eigenlijk het begin van wat
later een tweede verblijf zou wor-
den. Sommige wijken of straten
waren voor dit soort toeristische
logementshuizen befaamd. In de
omgeving van de Koningstraat.
de Rogierlaan. de Koninginne-
laan. de Squares en in de omge-
ving van de Maria-Theresiastraat

kon men de meeste pensionhui-
zen voor badgasten terugvinden.

Publiciteitsprentkaarten

Sommige pensions waren zeer
vermaard en gaven 0ok prent-
kaarten uit. want ze wilden wat
publiciteit betrof. niet onderdoen
voor grotere hotels.

In de pensionhuizen was men
izoals thuis. ledereen at samen,
hetzelfde menu. aan dezelfde ta-
fel in de familie-eetzaal. Kinderen
waren er altijd welkom. Vandaar

,Pension Rogier”, Rogierlaan 30 (circa 1935)

dat vele ouderen zich nog steeds
hun kinderjaren herinneren toen
ze samen met andere Kinderen
naar het strand trokken of bij re-
genweer in het salon van het pen-
sion mochten spelen.
Nu bestaan er nog slechts enke-
le van deze pensions. In het tele-
[foonboek vond ik er voor Oost-
ende nog welgeteld vijf terug. Het
is dus alweer iets dat uit de folklo-
re van onze lokale toeristische ge-
schiedenis verdwijnt.
Omer Vilain




