- Bij de afbraak van het laatste hotel aan 't Paard

De Trocadero

werd afgebroken

Ik heb 13 jaar aan het Leopold
I-plein (hoek van de Kemmel-
bergstraat) gewoond. Het was in
de jaren 50/60 toen de Engelsen
met hele drommen naar QOost-
ende kwamen. Met hun familie
en vrienden kwamen ze dan één a
twee weken in onze badstad loge-
ren.

In die tijd waren er nog vier ho-
tels, met restaurant, aan het Leo-
pold I-plein. Daar was het ,,Hotel
de Flandre”, gelegen op de hoek
van de Rogierlaan en de Torhout-
sesteenweg, dat voor de Eerste
Wereldoorlog ,,Hotel de la Com-
mune” heette. Het Leopold-I
plein heette toen trouwens ook
Place de la Commune -een
Vlaamse vertaling kon toen blijk-
baar nog niet-. :

Het tweede hotel was gelegen
op de hoek van de Waterschout-
straat en het Leopold I-plein.
Aanvankelijk was dit een gewoon
café :,,In de Stad Gent”. Toen liet
men een paar zolderkamers bij-
bouwen en het pand werd omge-
doopt tot ,Hotel Miramar”,
maar ook het café bleef bestaan
en werd uitgebaat door Fenger-
Vanderjeugd. In het begin van de
jaren *30 werd dit oude’ gebouw
(het hooguit 40 jaar oud) afge-
broken en het ,,Hotel Picadelly”
kwam in de plaats. Dit hotel was
opgetrokken in de typische Engel-
se stijl, met puntdaken. In het be-
gin speelde er in het restaurant
zelfs een strijkje en het terras had
vooral bij de Engelse toeristen
heel wat sukses.

‘Weg hotels, weg
gezonde leute
Het derde hotel was het ,,Bris-

Links het ,Bristol Hotel” en rechts het nu afgebroken , Trocadero Hotel”.

‘tol Hétel”. op de hoek van de

Van Iseghemlaan en de Karel
Janssenslaan. Maar ook dit ge-
bouw is verdwenen zodat alleen
nog de . Trocadero™ van de vier
logementsoorden was overgeble-
ven. En nu werd het eveneens met
de grond gelijkgemaakt. Zo blijft

“er van alle hotels die het Leopold

I-plein rijk was. geen enkele meer

over.
Toen ik aan het Leopold I-
plein woonde. heerste er s
avonds een zeer levendige sfeer
op het plein en alle terrasjes gons-
den van de .gezonde leute".
vooral van de Engelse families.
Er werd gegiecheld. gelachen en
geschaterd tot na middernacht.
Nu zijn er nog een paar cafés..

Maar heel dikwijls is het plein al
na 22 u. reeds verlaten. want ook
de meeste hotels uit de onmiddel-
lijke omgeving van het plein
moesten voor de slopers wijken.
Soms rijst bij mij de vraag als
ik al die toeristen in Oostende
zie : .Waar logeren die mensen
toch allemaal ?°
Omer Vilain



