Niets nieuws onder de zon

Veel volk langs de Kaal

Er wordt de jongste tijd nogal
geklaagd over het te druk verkeer
op de Visserskaai. Dit gebeurt
vooral op zon- en feestdagen, als
er duizenden toeristen langs de
vissersboten, de viskraampjes en
de terrassen slenteren. Natuur-
lijk moet het weer meezitten en
dan begint de kaaidrukte al van
10 u. ’s morgens om te blijven
duren tot 6 u. ’s avonds.

Maar is zo’n drukte niet ty-
pisch voor iedere toeristische
stad ? Straatattrakties trekken
tenslotte altijd toeristen aan. En
de Visserskaai is volgens mij nog
steeds de toeristische attraktie
van Oostende.

Wie zou er durven beweren
naar Oostende te zijn geweest,
zonder een ,,poosje vis® of een
zakje garnalen gekocht te heb-
ben ? En dit is al jaren zo, al is
onder hygiénische druk het ty-
pisch viskarretje met het al even
typische ’viswijf’ dat toen Stanse,
Irma of Angele heette, uit het
straatbeeld verdwenen en vervan-
gen door winkels op wielen.

Van stootkar tot
bestelwagen

Een gezonde lekkernij blijft
nog steeds ons droogvisje. De En-
gelsen kunnen maar niet begrij-
pen dat we zo’n vis, waar een
sterk geurtje aan vast zit, met
smaak kunnen opeten.

In wezen is de attraktie van de
vissersbootjes en zeiljachtjes het-
zelfde gebleven. Langs de kaai
snorren nu geregeld bestelwagens
op en af en alles kan niet vlug ge-
noeg gaan. In de tijd van paard
en kar leverde men in het seizoen
nog tot laat in de avond, al was
het met de stootkar. Nu wordt al-
les gekoncentreerd in enkele uren,
met het nare gevolg dat het ver-
keer regelmatig muurvast zit. i
Niet te verwonderen dat sommi- De Visserskaai rond 1950
gen spreken van ,,de goede oude :
tijd, toen de straat van iederecen le oude zichtkaarten afdrukken. heeft de eerste achterstand opge- bijna tot in het midden van de
was”. Op de ene kaart ziet men onder- lopen, precies zoals het nu met de ~ Visserskaai staan. Dus, niet

Om te bewijzen dat het vroeger —meer twee stadstrammetijes kort stadsbussen gebeurt. Op de twee-  nieuws onder de zon ! =
ook druk was, laat ik hierbij enke-  na elkaar rijden. Waarschijnlijk de kaart ziet men de viskarretjes Omer Vilain




