Panoramische prentkaarten

Rond de jaren 1900, toen de
prentkaart met fotografische af-
beelding nog maar amper enkele
jaren oud was, publiceerden ver-
schillende fotografen en druk-

kers, naast hun gewone prent-.

kaarten, ook panoramische kaar-
ten.

Diet kaarten waren gewoonlijk
zo hoog als een gewone kaart,

doch er bestonden ook panorami-
sche kaarten die drie, vier en
zelfs achtvoudig konden openge-
plooid worden. .

Een Oostendse specialist terza-
ke was ongetwijfeld fotograaf Le-
bon, die heel wat van dergelijke
kaarten heeft nitgegeven. Sommi-
ge van zijn kaarten werden ook

verkocht als ,,souvenir-kaarten”.
Het waren meestal toeristische
zichten van Oostende, zoals het
strand, de baden, de zeedijk, de
haven, het Palace Hotel, het
Stadhuis, het station, het eerste
handelsdok en natuurlijk “het
Kursaal.

Wat mij steeds verwonderd

heeft is dat er zo weinig verzame-

mand bezat een fototoestel en
hoe kon men beter de weidse uit-
gestrektheid van het strand, de
haven, de zeedijk of het Kursaal
aan iemand overbrengen dan met
dergelijke kaarten. :

Nu kunnen we deze kaarten
nog alleen eens bewonderend be-
kijken en vaststellen hoeveel litte-

kens Oostende ingevolge de twee

eeuw heel normaal. Bijna nie-

laars van prentkaarten voor deze
mooie panoramische kaarten be-
langstelling hebben. Nu een geluk
voor mij, want zo heb ik toch een
kleine verzameling van een: 70-tal
panoramische kaarten van Oost-
ende kunnen samenbrengen.

De belangstelling voor deze
kaarten was in het begin van deze

Wereldoorlogen en de nooit-afla-
tende afbraakwoede van sommi-
ge bouwpromotoren heeft over-
gehouden. Want duizendmaal
hoor ik hetzelfde refrein : , Wat
was Oostende toch een mooie
stad 7 - 3 :
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