Over de dierenbeseherming

Sommigen denken dat de be-
langstelling die men thans heeft
om de dieren in bescherming te
nemen nog maar heel jong is.
Niets is minder waar. Zo werd er
in 1902 door de Belgische Vereni-
ging voor Dierenbescherming be-
komen dat de wrede paardenren
Brussel-Oostende (132 km) niet
meer zou plaatsvinden in 1903.
Enkele jaren later werd er beko-
men dat men als sport niet mocht
schieten op levende vogels. Zo
werd de duivenschieting afge-
schaft en ook de jacht op meeu-
wen met karabijnen vanop het
strand werd verboden, wat helaas
nog steeds op het strand van de
Franse kust, voorbij de Belgische
grens gebeurt.

De lokale afdeling, die de bena-
ming ,,Het Blauwe Kruis van de
Kust” koos, werd op 7 november
1929 gesticht. De stichtingsverga-
dering had plaats in de oude Fal-
staff op het Wapenplein, het
stamcafé van James Ensor. De
eerste voorzitter was Generaal
Depiére en de twee ondervoorzit-
ters James Ensor en Dr. Goffin.
Tussen 1945 en 1947 was het Ern-
est De Taye, die later de eerste
hoofdman van ,De Plate” zou
worden die voorzitter werd. Ja-
mes Ensor bleef ondervoorzitter
van 1929 tot 1945.

De negende voorzitter in de
meer dan 60 jaar oude vereniging
is thans Marc Boussy die de ar-
chitekt J. Brackx opvolgde.

Als schuiloord heeft ,Het
Blauwe Kruis van de Kust” drie
plaatsen gehad. Als eerste plaats
was dit de Groenendaallaan 32 in
Mariakerke. Jarenlang waren er
toen klachten van buurtbewoners
over het geblaf van de honden ’s
nachts. Na de oorlog werd een
gedeelte van het IJzerpanorama
(waar nu het stadhuis staat) als
dierenschuiloord gebruikt. Van-
daar dat sommigen beweren dat
het niet verwonderlijk is dat er nu
nog ,,geblaft” wordt op het Stad-
huis ! De geesten van verdwaalde
honden dolen nog steeds door de
gangen.

Onder het beleid van architekt
Brackx werd een nieuw schui-
loord gebouwd in het Maria Hen-
drikapark. Dit gebeurde in 1950,
nu ook al 42 jaar geleden en is
voor vele verloren, achtergelaten
of mishandelde dieren zeker een
laatste toevlucht geweest. Ja en
wie zei ook weer ,, Wie gemakke- -
lijk dieren mishandelt, mishan-
delt ook mensen” ?

Omair Vinain Het schuiloord van ,,Het Blauwe Kruis” in het Bosje.



