Omer Vilain over de tijd van toen

Vissen in Oostendse parkvuvers

“Naar mijn weten zijn
er in het Maria-Hen-
drikapark door de ja-
ren heen altijd hen-
gelaars geweest.

f In de loop der jaren hebben we
zelfs een drietal prentkaarten

kunnen vinden waarop men
een hengelaar ziet.

De tekst die men er bij leest
spreekt over ,,.Le Bois de Bou-
logne”. Men moet weten dat

~ het Maria-Hendrikapark in het

begin allerlei Franstalige bena-
mingen kreeg, zoals ,Laiterie
Royale”, ,L’Arménonville”,
,,Le Lac Miroir”, en natuurlijk

het geheel ,,Bois de Boulog-
ne”.

Hi‘storisch

In het Leopoldpark zien we
soms een hele school goudvis-
sen zwemmen, doch stel je
mijn verwondering voor, toen
ik enkele maanden geleden in

Een zicht op het Leopoldpark met brugje, eendenschu:lplaats en vissen in de vijver (teken/ng

van Rentiers).

) een winkel waar men allerlei

oude prenten, foto’s, brieven
en dergelijke kon kopen, een
prent vond waarop men drie
soorten vissen kon zien, die
leefden in de vijver van het
Leopoldpark. Op de pagina die
de plaat voorafgaat leest men
dat het Leopoldpark ongeveer
8 hectaren omvat en dat het
aangelegd werd op de gronden
van de oude vestingen dat in
de vijver van het park een drie-
tal soorten vissen waren, nl. de
spiegelkarper, de stekelbaars
en de tiendoornige stekelbaars.
Jammer genoeg weet ik niet
uit welk tijdschrift of boek die
twee bladen werden ge-
scheurd, doch volgens mij
moeten ze dateren uit 1910,

want de tekeningen dragen de
naam van de kunstenaar Ren-
tiers met daaronder het jaartal
1910.

Toen was het Leopold een
prachtig aangelegd park en tot
voor een 15-tal jaren terug een
zeer goed onderhouden groene
zone. Helaas is, zoals men nu
zegt, het K.V. O.-terrein beter
onderhouden dan het Leopold-
park. Maar ja, de stedelijke ho-
veniers kunnen maar op één
plaats tegelijk zijn !

Nu, dank zij een karper of
baarsje is er weer een artikel
over ,,Oostende van toen (het
zoveel verzorgder was)”.

(Omer Vilain)




AL e
gt
o

i

RN

b7
R




