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Een politieman met witte helm aan de Koningstraat (circa 1930)

Nu ziet men overal verkeers-
lichten. Vroeger was dit hele-
maal anders. Bij het verschij-
nen van de eerste auto’s wer-
den hier en daar politicagenten
op een vaste post geplaatst.
Het waren de bekendste en ge-
vaarlijkste ,,poste-fixes” op de
kruispunten van Oostende.

Deze verkeerspunten met
een verkeersagent die ouderen
zich nog wel zullen herinneren,
bevonden zich aan de Kapelle-
brug ter hoogte van de Vindic-
tivelaan, aan het kruispunt van
de Koningstraat en de Van
Iseghemlaan, aan Petit Paris
en ook dikwijls aan de hoek

van het toenmalig stadhuis, dit
was aan de hoek van de Kapel-
lestraat en de Sint-Sebastiaan-
straat.

Doch, als men oude prent-
kaarten bekijkt, dan ziet men
dat de agenten daar maar
moesten toekijken, al zou er
toch eens een politieman door
een wilde autobestuurder aan
Petit Paris zijn omvergereden.

Wat ons tevens opviel was
de verandering in het uniform.
Het sobere uniform, naar
Frans model, kreeg voor de
agenten op vaste post vanaf
1928 een wijziging. Toen werd
de witte helm, samen met de

Een eenzame politieagent aan Petit Paris (circa 1925)

witte stok om het verkeer in
goede banen te leiden, in ge-
bruik genomen. De witte helm
was versierd met het wapen-
schild van Oostende.

Moest men nu op een 25-tal
gevaarlijke kruispunten, waar
men verkeerslichten plaatste,
politiemensen zetten, dan zou
men zeker 100 man meer nodig
hebben. Het verkeer zou ’s
avonds nog gevaarlijker wor-
den, want dan zou men geen
politiemensen kunnen inzetten
en wat dit voor gevaar zou op-
leveren, heeft men kunnen zien
op de avond van de verkiezin-
gen. (Omer Vilain)




