Het is ontegenspre-
kelijk een feit dat
Karel Sys — eigen-
lijk was hij geker-
stend als Charles
Sys — een grote
boksersloopbaan
heeft gehad. Een
loopbaan evenwel
met hoogten en
laagten. Niet door
het feit dat hij min-
dere vorm zou heb-
ben gekend, maar
wel doordat tijdens
Zijn beste periode
een oorlog was uit-
gebroken.

Na de oorlog werd Karel
Sys door velen, die in ieder-
een een collaborateur zagen,
verweten dat hij tijdens de be-
zetting in Duitsland en in het
neutrale Zweden was gaan
boksen. Hij heeft er trouwens
Olle Tandberg verslagen voor
de Europese titel bij de zwaar-
gewichten. Na de Wapenstil-
stand werd Karel Sys als een
vulgaire collaborateur aange-
houden.

Karel Sys even terug
Schoeben.

uit Argentinié. Links van hem zit Réne

vmer vilain over de tijd van toen

Karel Sys, bewonderd

en verguisd

Karel Sys met echtgenote in het midden tijdens een avond bij Stroobandt aan de Hoge Barrie-

re. Links zit de bokser De Keersgieter en rechts René Knockaert.

Wrede beslissing

In 1945 werd Karel Sys
door het Krijgsgerecht vrijge-
sproken. Maar de auditeur
ging in beroep en Karel Sys
kreeg één jaar gevangenis-
straf. Een wrede beslissing
voor een sportman, want dat
ene jaar kan men nooit meer
inhalen.

Toen dr. Jaucquet in 1943
door de Duitsers gevangen
was genomen, had Karel Sys
al het mogelijke gedaan om

hem vrij te krijgen. Dr. Jauc-

quet, die voorzitter was van
het Geheim Leger, is dan in
Karels voordeel gaan pleiten.

Wat voor de sportman bij
zijn krijgsveroordeling nog
erger bleek, was dat hij zijn

Al : B
Knockaert en rechts Bobbejaan

boksvergunning kwijtspeelde,
wat dikwijls geinterpreteerd
werd als : Karel Sys heeft het
ongeluk een Viaming te zijn.

Geémigreerd

Zijn hem afgenomen Euro-
pese titel zou Karel in 1952
terugwinnen door de Duitser
Heinz Ten Hoff in Brussel te
verslaan. Intussen was Karel
Sys uitgeweken naar Zuid-
Amerika, waar hij heel wat
bokskampen leverde. Hij had
er heel wat bewonderaars en
supporters wat hem deed be-
sluiten in Argentinié te blijven
wonen. Hij is er op 19 juni
1990 in Mar del Plata op 76-
jarige leeftijd overleden.

Alle wedstrijden van Karel
Sys in Europa en Zuid-Ameri-
ka beschrijven zou heel wat
bijdragen vragen. Wel willen
we hier de plaatsen opsom-
men waar Sys in Qostende
heeft gebokst : het Sportpaleis
in de Rogierlaan, het Palace
Hotel, de kursaal, A la Terras-
se in de Van Iseghemlaan, de
Velodroom in ’t Bosje en als
we ons niet vergissen ook in
de Wellington Hippodroom
voor voor de oorlog een
avondmeeting plaatsvond.

Wie nu nog heel veel over
Karel Sys weet te vertellen, is

" Roger Demarest die zelf enige

tijd bij de liefhebbers heeft
gebokst.



