Omer Vilain over de tijd van toen
mooiste bokser :

Karel Sys

De grote groep boksers die Flandria Boxing Club ten tijde vén Kérel S‘yé ooit rifk was. In het midden (in kostuum) bemerken we
Theo Vaanhaverbeke met links van hem Karel Sys. : »




Tijdens een bezoek
aan de vrijdagse
rommelmarkt van
Gent, zo’n 20 jaar
geleden, hoorden
we een man een
affiche aanprijzen
met de woorden :
dit is de mooiste en
beste bokser die
Belgié ooit heeft ge-
had. Het bleek een
affiche te zijn met
de afbeelding van
de Oostendse boks-
kampioen Karel
Sys.

In het geschiedkundig mu-
 seam De Plate hangt een in-

gelijste affiche met het portret
van Karel Sys, de op 14 fe-
bruari 1914 in Oostende gebo-
ren bokskampioen. We koch-
ten die affiche op de Gentse
- vrijdagse rommelmarkt.

Horlogemaker

Karel Sys was een jongen
van het Westerkwartier. Hij
liep school aan de Conscien-
ceschool. Het slungelachtig
broekventje, dat zelfs veel ge-
pest werd, kreeg zijn ontbol-
stering door toedoen van een
vriend die hem meenam naar
de Flandria Boxing Club, die
een grote sportzaal had achter
het Rogierpalace, gelegen in

de Rogierlaan. - De amper
49 kg wegende Karel mocht
er als l6-jarige de stoelen
klaarzetten toen hij plots in de
ring werd geroepen om de
plaats van een afwezige bok-

ser in te nemen. Hij won die
eerste kamp op punten en ver-
diende 375 fr. aan aanmoedi-
gingspremies. Een mooie som
in 1930. ‘

Een tijdopnemer nam hem

Bokskapioen Karel Sys.

onder zijn hoede en leerde
hem horloges maken, zodat
Karel toch een stiel leerde.

Karel Sys zou het later tot
Europees kampioen zwaarge-
wicht brengen.

Manager

Aanleiding tot deze herin-
nering aan een groot kampi-
oen is het boek Mijn leven als

‘bokser dat we vorige week op

de kop konden tikken op een
boekenmarkt. Het boek is uit-

‘gegeven in 1981.

Er is heel veel gebeurd in
het leven van de grootste
kampioen van het vuistscher-
men die ons land ooit heeft
gekend. Om den brode heeft
hij ook tijdens de oorlog ge-
bokst, wat hem daarna zeer
kwalijk werd genomen. Daar-
over leest u volgende week
meer.

De manager in Oostende
van Karel Sys was de bekende

‘Theo Vanhaverbeke, die het

op het laatst ook niet zo goed
meer stelde met de bokser en
onder de titel 1000 gongsla-
gen met de besten een boek
wilde uitgeven met persuit-
treksel over zijn kampioen.
Hij vond evenwel geen uitge-
Ver.

Gelukkig konden wij bij
René Knockaert aankloppen
die zelf kampioen bij de lief-
hebbers geweest is in 1946,
categoric  middengewichts-
klasse. Hij is nog in het bezit
van heel wat documentatie en
kon ons nog veel over Karel
Sys, die in 1990 overleed,
vertellen.



