De stadsbiblioth

De Oostendse
stadsbibliotheek
werd opgericht in
1861 en bevond
zich in een klein lo-
kaal in het stadhuis.
De eerste bibliothe-
caris was in het zo-
merseizoen tevens
toeziener van de
badendienst.

Er was een tijd dat men om
een boek te ontlenen toestem-
ming moest hebben van het
schepencollege. Intussen is er
heel veel veranderd en heeft
de bibliotheek al enkele ver-
huizingen meegemaakt.

Eerste uitbreiding

Kort na het oprichten van
de bibliotheek in 1861 bleek
het lokaaltje in het stadhuis al
te klein. Er werd een nieuw
onderkomen gevonden bij de
Hoge Wacht aan de overzijde
van het toenmalige stadhuis
op het Wapenplein. Daar zou
de bibliotheek zich voor het
eerst uitbreiden en een mooie
collectie vormen met heel wat
boeken over Oostende.

De toenmalige bibliotheca-
ris, die tevens conservator
was van het Museum voor
Schone Kunsten, publiceerde
heel veel over de historiek
van Qostende.

Maar de Tweede Wereld-
oorlog was noodlottig voor de
bibliotheek. Met de inval van
de Duitsers in mei 1940 kreeg
Qostende het hard te verdu-
ren ; de stad werd in dat jaar
dagenlang  bestookt  met
brandbommen. Het stadhuis
en de stadsbibliotheek gingen
in vlammen.

Omer Vilain over de tijd van toen

voorzien voor de stadsbiblio-

De verhuis gebeurde in

theek die in de jaren tachtig
een nieuwe naam kreeg :
POB of Plaatselijke Openbare
Bibliotheek.

1962 en duurde vijf weken.
Er waren toen slechts vier
personeelsleden werkzaam in
de bibliotheek. Algauw werd
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De resten van de stadsbibliotheek nadat Oostende dagenlang
onder vuur was genomen door Duitse brandbommen (1940).

duidelijk dat ook deze locatie
uit haar voegen zou barsten
en werd de alarmbel meer-
maals geluid. Er kwam een
afzonderlijke afdeling voor de
jeugd, een discotheek en vier
filialen. We schreven toen
1980.

Eindelijk
Eindelijk na 20 jaar krijgt
de bibliotheek een nieuw en

| eigen gebouw, dat vanaf za-

terdag 23 september voor het
publiek toegankelijk zal zijn.

Nadat we zelf gedurende
44 jaar het wel en wee hebben
meegemaakt van de POB wil-
len we het personeel van deze
zeer belangrijke dienst een
goede vaart toewensen en het
schepencollege feliciteren dat
het na zoveel jaren eindelijk
de knoop heeft doorgehakt
om Oostende een bibliotheek
te schenken, die naam waar-
dig.




Aanwinsten

Om de bibliotheek opnieuw
op te starten trokken in juni
1940 al enkele mensen de
straat op op zoek naar boe-
ken: de inwoners werd ge-
vraagd of ze geen boeken
konden missen, zodat de
openbare bibliotheek opnieuw
zou kunnen van start gaan.
Dat gebeurde in een huis aan
de Rogierlaan 14, naast het
Koninklijk Atheneum.

Na de oorlog bleek het ge-
bouw te klein en was een
nieuwe verhuis onvermijde-
lijk. De bibliotheek vond in
1954 een onderkomen op de
hoek van de Koninklijke
Schouwburg waar vroeger de
luxe tearoom Chez Pan ge-
vestigd was. Het pand had na
de oorlog dienst gedaan als
casino.

Maar al vlug bleek ook dat
gebouw te klein voor de vele
aanwinsten. Intussen was het & -GIR
Feest- en Kultuurpaleis in De plechtige opening van de stadsbibliotheek in het Feest- en Kultuurpaleis werd bijjgewoon:
aanbouw en daar werd plaats door heel wat prominenten (1962).




