Wie op reis 'gaat

koopt soms een

- souvenir voor zich-

 zelf of voor familie

en kennissen. Datv
ook het geval

_voor de Oostendse

z 1V kopen is iets van
 alle tijden. Wie een verre reis
: ( chtbij vakantie
neemt, houdt er meestal aan
“een snuisterij of souvenir van

. de bezochte stad of land mee

te brengen voor familie of
 yrienden of voor zichzelf. Dat
kan gaan van ingelijste litho’s

tot schoteltjes, vaasjes, kur- '

; rkentrekkers » glazen
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7 Deze mao:e kleum;k vers;erde kaart werd op 21 september 1897 vanuit Oostende verstuurd

welmg waardevol '
van tijd op zolder
op een rommelmarkt te-
echt. Maar er zijn ook souve-
nirs die na vele jaren waarde
krijgen.
- Verzamelaars zijn momen-
teel op zoek naar de mooie
gravures en litho’s uit de 19de
‘eeuw die Qostende en het be-
_ ginnend strand- en badleven

- ook graag dozen die versierd

pen,

richting Frankrijk.

langs de kant van de Komnk-
lijke Schouwburg. En natuur-
lijk was ook de winkel van
James Ensor, een erfenis van
een oom en tante, een druk
bezochte souvenirzaak. Thans
is deze winkel het Huis En-
sor.

Waar sommige verzame-
laars niet altijd oog voor heb-
ben, zijn de — voor ons al-

Nnooit aan onze kust te vmden
waren,

kleumjk illustreren. Anderen
zijn op jacht naar vaasjes of
schoteltjes uit het Oostende
van de 19de eeuw en vinden
die soms op een rommel-
markt,

Destijds kochten toeristen

Waardejvoﬂe '
prentkaarten
De meest bekende souve-
nirwinkel van Oostende was

vroeger die van Lebon, later
Totté, in de Vlaanderenstraat

waren met tientallen schel-
waarvan enkele zelfs

thans — waardevolle prent-
kaarten met de vermelding
Souvenir d’Ostende. We pu-
 bliceren hier twee dergeh;ke
kaarten.

- De ene prent werd ver-
stuurd op 21 september 1897
en stelt de kursaal en de ba-
den van Oostende voor. De
tweede kaart werd kunstzin-
nig uvitgewerkt in kleurrijke
reliéfdruk, waardoor de in-
druk verwekt wordt dat het
om raffia gaat. Deze kaart is
een onderdeel van een hele

 reeks met verschillende zicht-
jes van Oostende. Het hierbij
afgedrukte exemplaar toont
de vuurtoren en werd op 3
september 1902 verzonden.

Deze kaarten zijn het be-
wijs dat men aan snuisterijen,
gevonden op rommelmarkten,

Einde 1. 9de en begin 20ste eeuw werd een reeks kaarten in reilefdruk met telkens een ander
zrchz‘ van Oostende, gepubl:ceerd .

nog veel gcnoegen kan bele-.
ven.



