Omer Vilain over de tijd van toen

Soldaten op het strand

Er werden zeker al
honderden kaarten
gepubliceerd over
de Eerste Wereld-
oorlog in Oostende.
De meesten zijn
beelden van de
bombardementen
en de vele kapotge-
schoten gebouwen
in onze stad. In het
begin van de oorlog
werden ook post-
kaarten uitgegeven
die de mooie kant
toonden van militai-
ren die aan de kust

& b, ¥

Le dernier baba du of
gpier, Heaxeiies

Episode do la Guerre 1914

vertoefden.

1914, toont Belgische solda-
ten, behorend tot het 9de li-
nieregiment die, de schoenen
in de armen, pootjebaden. Zo-
als op de Kaart (hierbij afge-
drukt) vermeld staat, blijkt dit
het laatste bad te zijn van dit
regiment in Oostende.

Naakt

De tweede kaart is door de

Postkaarten van soldaten
die in onze Noordzee pootje-
baden of zwemmen, bewijzen
dat ze hier niet alleen gecon-
fronteerd werden met de gru-
welen van de Eerste Wereld-
oorlog, maar ook konden
proeven van de geneugten van
de kuststeden.

Een kaart, uitgegeven in de
reeks Episode de la guerre

Duitsers uitgegeven en in
Hannover gedrukt. We zien
Duitse soldaten die in Oosten-
de een zeebad nemen tegen-
over de Koninklijke Chalet.
Een zestal bevindt zich in het
water, terwijl de meesten
blijkbaar voorkeur hebben
voor het strand. Wij zijn er
bijna van overtuigd dat de zes
militairen er naakt zwommen,

Deuisehe Soldaten belm Baden in Ostends

Duitse soldaten ontdekten tljdens de Eerste Wereldoorlog de deugddoende aspecten van onze
Noordzee (1915-1916).
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Belgische soldaten van het 9de linieregiment aan het pootiebaden in Oostende (1914).

want in die tijd hadden solda-
ten geen zwembroek bij zich.
Wellicht werd de foto ge-
nomen in 1915-1916, want de
Duitsers hebben vanaf 15 ok-
tober 1914 Oostende bezet.

Spergebied

Qok in de Tweede Wereld-
oorlog, meer bepaald in de zo-
mer van 1940, kwamen Duit-
se soldaten zwemmen in de
Noordzee. Daarna werd het te
gevaarlijk door overvliegende
jachtvliegtuigen. Nog later
werd het volledig strand een
groot spergebied, bezaaid met
allerlei gevaarlijk oorlogstuig,
zodat een landing er onmoge-
lijk werd.

Prikkeldraad en palen met
sprmgtulgen moesten iedere
poging tot ontscheping doen
mislukken. De kustbewoners
noemden deze palen met de
daarop geplaatste mijnen en
obussen de Rommelasperges,
naar de Duitse generaal Rom-
mel.

Verzamelaars die kaarten
zoals hierbij afgedrukt, op de
kop kunnen tikken, krijgen
misschien de indruk dat de
oorlog een plezante boel kon
zijn. Maar diegenen die een of
twee wereldoorlogen 1mee-
maakten, weten dat de waar-
heid anders was.




