Het blijkt een feno-
meen geweest te
zijn van de eerste
helft van deze
eeuw : de zeppelin.
Nu zie je ze nooit
meer, misschien
ook omdat ze niet
zo veilig waren. Zo
vatte de Hindenburg
vuur bij het landen,
34 mensen kwamen
hierbij om.

Het was op het einde van
de maand augusus 1936 toen
wij in de late voormiddag het
strand verlieten. Een jongen
uit ons groepje riep : ,,Kijk er
vliegt een zeppelin over zee,
het is de Hindenburg ui
Duitsland.” -

We zagen het luchtschip
langzaam de kustlijn volgen.
Een Engels familielid merkte
op dat deze ook al verschil-
lende keren langs de Engelse
kust gevlogen had. ,,De Brit-
ten protesteren daartegen. Ze
beweren dat het waarschijn-
lijk niet alleen een passagiers-
luchtschip is dat naar Amerika
vliegt, maar ook een spiona-
gevaartuig dat foto’s van alle

kustverdedigingen neemt.”

De Hindenburg voer inder-
daad zo traag langs onze kust,
dat het de mogelijkheid had
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Enkele maanden later, op 6
mei 1937, schoot de reuzen-
zeppelin bij het landen op La-
kehurst in de Verenigde Sta-
ten in brand. Er waren 97
mensen aan bord, 34 van hen
overleefden de brand niet, 31
mensen waren zwaar gewond.
Dat betekende meteen ook het
einde van de luchtreus die een
lengte van 248 meter had.

Steeds is men blijven bewe-
ren dat de Hindenburg een op
bevel van een Westerse mo-
gendheid gesaboteerd was ge-
worden, omdat het een spio-
nagezeppelin was.

In de Eerste Wereldoorlog
had Oostende ook al te maken
had met luchtschepen. Op 24
september 1914 wierp een
Duits luchtschip de eerste
bommen op Oostende. Eind
augustus 1914 zweefde een
Engelse zeppelin als bescher-
ming boven de oude Vuur-
orenwijk nabij de haven. Het
was voor de Oostendenaars
een mooi zicht van op de dijk
om de Astra-Torre te zien
zweven. Later kregen de
Oostendenaars nog een boven
zee  neergeschoten  Duits
luchtschip, de L12, te zien.
Hij werd door een Duitse
sleepboot de haven binnen ge-

- De zeppelins

sleept, met vijf dode Duitsers
in de gondel. Maar 13 van de
31 bemanningsleden hadden
zich weten te redden.

Toen in de achterhaven de
berging begon, kwam het tot
een ontploffing. Dat luidde op
10 augustus 1915 het totale
einde van de L12 in.

Fernand Gevaert en Freddy
Hubrechtsen weten in hun
zeer interessant boek over
QOostende 14-18 te vertellen
dat Duitsland tussen 1914 en
1918 in totaal 110 schepen
gebouwd heeft. Wij hebben
toch één zeppelin gezien.




