Een gedeelte van
de zeedijk dat op
een flinke herstel-
ling wacht, is zeker
de langs de zee-
kant van het kur-
saal. Dit kan na-
tuurlijk samen gaan
'met de renovatie
van het kursaal dat
' nog altijd op zich
laat wachten.
Als we in ons prentkaarten-
archief duiken, kunnen we

niet nalaten deze van de west-
kant van het kursaal te bekij-

Nice. Zoals al dikwijls ge-
schreven, werd deze bena-
ming in de Belle Epoque door
het volk gegeven. Tot aan de
Eerste Wereldoorlog bestond
er een jumelage tussen Oost-
ende en Nice, met de bedoe-
ling voor elkaar toeristische
publiciteit te voeren. Rijkelui
brachten destijds immers hun
winter door in Nice, zoals de
overwinteraars nu massaal
doen in Benidorm.

ken. Dat is de kant van Petit

Omer Vilain over de tijd van toen

Petit Nice

winad.

e

In november verschijnt een nieuw fotoboek oerOotende. Als
kaft wordt deze prachtige foto van een schoonheidswedstrijd
— voor auto’s en mooie meisjes — gebruikt.

Mooiste plekje

De westkant van het kur-
saal was altijd de zonnigste en
aldus ook de warmste kant om
nabij het strand even te verpo-
zen op een bank. Wilde men
tonen dat er in Oostende veel
volk was, dan werd altijd een
foto genomen aan Petit Nice.

_ Ook de VRT weet de place to

be te vinden, want 0.a. voor
de zomerse uitzendingen van
Johan Verstrekens Muziek-
doos werd daar het podium
opgetrokken. Men is er im-
mers beschut tegen de noord-
oostenwind.

Dat is evenwel niet nieuw,
want vroeger hielden de bloe-
menstoeten er halt of werden
er wel eens elegantiewedstrij-

vooroor/oogse kursaal zaten altjid heel wat mensen in de zon en uit de wind. Aan het
wapperen van de vlaggen te zien stond er de dag dat deze foto genomen werd een strakke

den gehouden. Toen pronkten
ook de automerken er met hun
nieuwste modellen, die als
toetje een schoonheidskonin-
gin meevoerden. Een foto van
dergelijke wedstrijd zal de
kaft uitmaken van een foto-
boek over Oostende dat eind
november zal verschijnen en
dat meer dan 220 foto’s zal
bevatten uit de periode 1860-
1960.

Alhoewel de winter nog
voor de deur staat, kijken vele
Qostendenaars, die in hun ei-
gen stad overwinteren, al uit
naar een vroege lente om op
de banken aan Petit Nice van
het eerste voorjaarszonnetje te
genieten.




