Als er iets is waar-
over heel veel
wordt geklaagd dan
is dat ontegenspre-
kelijk het weer. Ook

nu klinkt het gewee- |

klaag dat het maar
geen zomer wil
worden. Als het ook
maar eventjes re-
gent, hoor je her en
der al meteen dat
het een kwakkel-
weer is.

Naar het schijnt is de Belg
de Europeaan die het meest
over het weer spreekt. Vraag
niet hoeveel hij verdient, hoe
het met zijn seksleven gesteld
is of voor wie hij gestemd
heeft. Alleen het weer is een
belangrijk gespreksonder-

werp. En dan hoort men dat
de zomers vroeger zoveel
' mooier waren en de zon al in
e lente van de partij was.

Omer Vilain over de tijd van toen

on of regen

eneedlng in de gn ( 905).

Van alle tijden

En nochtans, oude prent-
kaarten bewijzen het tegen-
deel. Bij het zoeken naar
plaatjes die het mooie weer
van vroeger illustreren, trof-
fen we er al vlug enkele over
zomerse activiteiten waarbij
het weer spelbreker was.

Tijdens een zeewijding in

Sto de Zeedijk ter hoogte van het Home Suzanne in Raversijde ( 955).

het begin van de jaren 1900
moest de massa al vlug de re-
genschermen bovenhalen om
dit openluchtevenement droog
te kunnen bijwonen. Veel la-
ter, in de late jaren 50, moest
de Oostendse fotograaf Luc
foto’s nemen van Home Su-
zanne, gelegen langs de Ra-
versijdse zeedijk. En wat
blijkt ? De weg lag er behoor-
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lijk nat bij en op de dijk waag-
den amper enkele mensen
zich aan een wandeling. Enke-
le dagen later trok de foto-
graaf opnieuw naar deze plek
en kon er toen wel zonnige
beelden schieten met spelende
kinderen op het strand.

Onweer

Wat betreft donder en blik-
sem herinneren we ons dat in
1932 een onweer plots over
het strand trok. Dat was de
eerste keer dat we hoorden dat
de brandweer kelders in het
midden van de stad had moe-
ten leegpompen, nadat een
zware wolkbreuk ze had doen
onderlopen.

Een ander bijgebleven feit
is de wielerwedstrijd ,,Criteri-
um van Oostende” in 1935.
Ten gevolge van een plots
ontstaan onweer met regen-
buien kwamen enkele renners
zwaar ten val op de keien.
Met blessures tot gevolg.

Er is dus niets nieuws onder
de zon. Het weer is wat het al-
tijd geweest is : zomn, regen en
opklaringen. Maar, zoals dik-
wijls gezegd wordt, hebben
we nog beter slecht weer dan
geen Weer.




