Het verwondert ons
dat in het James En-
sorjaar een van de
vele aspecten die de
grote kunstenaar ken-
merkte, met name
deze van dieren-

. vriend, voor zover wij
. weten nog nergens
werd aangehaald.

Marc Boussy, vele jaren
voorzitter van Het Blauwe
Kruis van de Kust, bezorgde
ons een  tijdje geleden een
- korte historiek van deze ver-
- eniging. Daarin konden wij
lezen dat Het Blauwe Kruis
van de Kust op 7 november
1929 werd opgericht op de
eerste verdieping van taverne
Falstaff op het Wapenplein.
De aanwezige stichters kozen
toen het eerste comité, dat
was samengesteld uit generaal
De Pierre (voorzitter), baron
James Ensor en dr. Goffin
(ondervoorzitters). Andere be-
stuursleden waren kolonel
Ronse, kolonel .baron van
Zuylen de Nyeveldt, rijksin-
specteur-veearts Van Middel-
em, veearts De Knock, rijks-
wachtluitenant Arnouldt, poli-
tiecommissaris Druyve, de ge-
meenteraadsleden Emile

Vroome, Henri Serruys en M.

Omer Vilain over de tijd van toen

James Ensor, de dierenvriend
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Het alomgekende dierenasiel van Het Blauwe Kruis van de

Vandermeulen en kolonel Gu-
yot.

De moralist

Op het eerste zicht kan de
aanwezigheid van de grote
kunstenaar Ensor in het be-
stuur van Het Blauwe Kruis
enige verwondering baren.
Kort voordien had Ensor de
titel van baron gekregen, wat
toen nog heel wat betekende.

Ook had James Enor zich al-
tijd verzet tegen vivisectie en
elke vorm van dierenmishan-
deling. Men zegt dat hijzelf
nooit dieren heeft willen kwe-
ken, omdat hij vond dat men
daarmee inging tegen hun na-
tuur.

Zoals hij tegen urbanisten,
rechters, juristen, dokters en
andere hoogwaardigheidsbe-
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Brussel naar Oostende.

In 1902 werd fel geprotesteerd tegen het feit dat militaire paarden 132 km moesten lopen van

kleders inging, zowel in zijn
kunstwerken als in zijn écrits,
zo maakte hij ook in zijn pu-

‘blieke geschriften zijn afkeer

kenbaar voor diegenen die
proeven deden op levende
weerloze dieren.

Geldschieter

Het Blauwe Kruis van de
Kust bekwam een voorlopig
asiel voor verloren dieren aan
de Groenendaallaan in Maria-
kerke. Na de Tweede Wereld-
oorlog kreeg de vereniging
een onderkomen in het IJzer-
panorama, gelegen waar het
stadhuis nu staat.

In 1951 werd in het Maria
Hendrikapark een nieuw asiel
gebouwd, dankzij een grote
som geld die weldoenster An-
na Vandewater hiervoor had
geschonken. Na 48 jaar staat
dit gebouw er nog altijd en is
door alle Oostendenaars goed
gekend.

Tenslotte moeten wij ver-
melden dat wij niet hebben
kunnen ontdekken tot wan-
neer James Ensor ondervoor-
zitter van Het Blauwe Kruis
van de Kust is gebleven. Het
is wel belangrijk te weten dat
hij bijna 70 jaar geleden een
van de stichters van deze die-
renorganisatie is geweest.




