Omer Vilain over de tijd van toen

Oostende, stad bij Oudenburg

In het beroemde werk
van Luigi Guicciardini,
»Beschrijvinghe van
alle de Nederlanden”,
uitgegeven in 1565,
lezen we het volgen-
de ; ,Oostende is
twee mijlen van Ou-
denborg en vier en
een halve van Brug-
ghe, het heeft geen
stadsmuren, maar is
aangaende grootte en
ghetale van huysen
en menichte van
volck gelick een rede-
lijke stadt met een lij-
delijcke haven”.

Deze beschrijving kwam bij
ons weer eens opwellen bij
het zien van de nieuwe slogan
over onze stad ,,Oostende stad
aan zee”. Onze vraag is : wat
hebben we aan die bood-
schap ?.

Koningin aan zee ?

In de hele wereld liggen ze-
ker tienduizenden steden aan
zee. Waarom ,.Koningin der
Badsteden” moest verdwijnen
is voor ons een raadsel. We
hebben deze publicitaire slo-
gan te danken, toen hij in het
begin van deze eeuw op veel
drukwerk, zoals affiches, reis-
brochures, zegels en prent-
kaarten, verscheen. Oostende
heeft altijd aan zee gelegen,

Het officiéle wapenschild van Oostende. (Foto a)

maar is niet altijd de Koningin
der Badsteden geweest. Is het
omdat men bad en strand
heeft laten verloederen, dat
men het in één pennentrek
veranderde in ,Stad aan
zee” ?

Wat ons nog meer verwon-
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g van het Oostendse stadsbestuur er nu

dert, is het feit dat het offici-
ele stadswapen ook van het
offici€le briefpapier van de
stadsdiensten verdween om te
veranderen in een slogan.
Weet men dan waarlijk niet
dat het officiéle stadswapen
bij Koninklijk Besluit dateert
van 27 januari 1956 en dit
zonder publicitaire slogan.

Banale slogan

In feite moet het stadswa-
pen op alle briefwisselingen
van het stadsbestuur staan.
Het stadswapen, dat al meer
dan 160 jaar oud is, kreeg er
in 1956 het Oorlogskruis met
palen bij, ook bij Koninklijk
Besluit toegekend. Het ver-
vangen van een officieel
stadswapen door een slogan is
onwettelijk. Slechts twee ste-

den kregen het Oorlogskruis
om de geleden smart in de
Tweede Wereldoorlog.

Het verwondert ons dat
men een officieel stadswapen
(beschrijving verschenen in
het Belgisch Staatsblad van
14 maart, p. 1588) vervangt
en dat geen enkele bevoegde
instantie of persoon daarop
heeft gereageerd.

Nog even iets over die ba-
nale slogan : het doet ons den-
ken aan Heist-aan-zee, des-
tijds zo genoemd omdat er
ook een Heist-op-den-Berg
bestaat. Andere mogelijkhe-
den zijn Mariakerke-Bad,
Nieuwpoort-Bad, Westende-
Bad. Of waar niet ,,Oostende
stad bij Oudenburg”, zo is er
maar één, ofwel ,,Oostende,
stad naar de maan” ?




