Omer Vilain over de tijd van toen

Meegluren met de 'duneloerders’

Een typisch verschijn-
sel in het zomersei-
zoen aan de kust wa-
ren vroeger de be-
kende gluurders of
‘duneloerders’. Voor
zover we weten, wa-
ren het altijd mannen,
die met of zonder
verrekijker de mooie
baadsters in het oog
hielden.

Als de meisjes zich moes-
ten verkleden of wat stoeiden
met hun vrijer, dan gingen de
gluurders helemaal uit de bol
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at is er achter deze badkar te zien ? (1900)

i .
Een ’elegante’ heer gluurt met zijn verrekijker naar een scho-

ne baadster.

en verschuilden ze zich zo
dicht mogelijk bij het koppel-
tje om mee te genieten van
het amoureus gedoe. Deze
gluurders verschansten zich
tussen de badcabines, maar
vooral de duinen waren het
geliefde schuiloord, zodat de-
ze geniepige mannen de naam
’duineloerders’ kregen.

Strandwaker

Ook ’s avonds gingen ze op
pad en volgden de koppeltjes
die richting duinen trokken, in
de hoop één en ander te kun-
nen meebeleven.

Wat deze gluurders soms
niet wisten, was dat ze zelf
gevolgd werden door een an-
der paartje en dan uitgeschol-
den en weggestuurd werden.
Over het algemeen sloegen
deze mannen vrij snel op de
vlucht, want het waren aller-
minst helden.

Verschillende gluurders
waren zeer berucht : veel ja-
ren geleden was er de nacht-
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waker van bad en strand die
meer aandacht had voor nach-
telijke koppeltjes dan voor
mogelijke inbrekers.

Spotprenten

Dat dit verschijnsel al rond
de eeuwwisseling schering en
inslag was, bewijzen de prent-
kaarten, waarop de gluurders
met verrekijker op spottende
wijze in beeld worden ge-
bracht. Deze kaarten zijn nu
zeldzame stukjes, want derge-
lijke kaarten worden niet
meer uitgegeven. Er is im-
mers 1000 keer meer te zien
op televisie.

Toch zijn ook vandaag nog
’duineloerders’ actief ; in de
duinen van Bredene wordt
nogal wat afgegluurd.

In feite is er dus niets
nieuw onder de zon, maar
men schenkt er thans minder
aandacht aan.

(Omer Vilain)




