Omer Vilain over de tijd van toen

Over de radio en zo...

We hebben in de
Venetiaanse Gaan-
derijen de expo
'Magie van Radio
en TV’ bezocht. Het
is een mooi opge-
zette tentoonstelling
waar we konden
vaststellen dat het
hoofdzakelijk de ge-
schiedenis van het
N.I.R. tot de heden-
daagse BRTN be-
terft.

De Oostendse expo zette er
ons toe aan zelf enkele herin-
neringen aan de radio uit te
schrijven. We weten nog hoe
de eerste radio’s in de jaren
dertig met kristallen lampen
werkten met een antenne bo-
ven op het dak. Als er wind
opstak, draaide de antenne en
liet de T.S.F. (zo heette de ra-
dio destijds) nog enkel een
fluittoon horen.

Radio Bratislava

Met de snelle vooruitgang
van de elektronica en het ver-
beteren van het zendvermo-
gen, kwamen er nieuwe series
radio’s op de markt. Sierlijk
bewerkt met hout of bakeliet.
De ’tableau’ vertoonde namen
van verschillende stations in
Europa. Namen van steden
waarvan de gewone mens nog
nooit gehoord had. Bratislava
bijvoorbeeld en Toulouse. Als
men op de radio zes posten
kon ontvangen, dan zat je al
goed. Naast Brussel waren het
vooral Radio Toulouse (voor
de lichte Franse muziek) en
Radio Hilversum (voor de
. Bonte Dinsdagavondtrein) die
_de promotie voor de nieuwe

uvitvinding uitmaakten.

Radio kostte
maandioon maal drie

Al vlug vestigden zich in
Oostende een aantal elektrici-
teitszaken die zich speciali-
seerden in de verkoop en het
installeren van radio’s. Hier-

bij denken we aan Radio De- -

meester in de Witte Nonnen-
straat, Radio Marlein in de
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Vééroorlogse publicitaire prentkaart van 'Radio Demeester’ met een ontvanger uit het jaar

1932.

veel geld. In het jaar 1936 en
daar omtrent verdiende een
bediende tussen de 1.200 a
1.600 fr. per maand. Voor een
radio moest er 4.500 fr. wor-
den neergeteld. Drie maanden
loon dus. Sommigen haalden
hun spaarboekje leeg om zich
een T.S.F. aan te schaffen.

Meesterspion

Toen de mobilisatie in
1939 uitbrak, was er iedere
avond een uitzending met
verzoekplaten  aangevraagd

- door soldaten. Het soldaten-
halfuurtje zou op termijn tot
een groot luistersucces uit-
groeien. Maar de radio was
meer dan dat. Zo was er in de
Kapellestraat een geheime
spionagezender die gecodeer-
de boodschappen richting
Rusland stuurde. De aanzet
van het spionagenest Het Ro-
de Orkest. Een paar dagen na
het uitbreken van de oorlog
op 10 mei 1940, konden de
medewerkers met hun zend-
apparatuur via Knokke naar
Parijs vluchten. Gans de oor-
log werd er van daaruit verder
geseind onder leiding van
meester-spion Trepper.

Marie doet de was...

Een van de eerste zaken die
de Duitsers trouwens tijdens

Kapellestraat en Radio Bovit de bezetting verboden, was

in het Westerkwartier.
Een radio kostte in die tijd

het besluisteren van Engelse
programma’s. Het is eigenlijk

ongelooflijk dat mensen in
1940-45 gestraft werden om-
dat ze door buren bij de Kom-
mandantur werden verklikt
voor het beluisteren van En-
gelse uitzendingen. Van de
Duitsers mocht men alleen
naar de door hen gecontro-
leerde  stations  luisteren.
Brussel en Parijs waren de
voornaamste. De BBC speel-
de daar op in en op de tonen
van La Cucaracha werd van-
uit Londen gezongen ’Radio
Paris ment, Radio Paris ment,
Radio Paris est Allemand ! ’
(Radio Parijs liegt, Radio Pa-
rijs is Duits).

Ook hoorde men op de En-
gelse posten geregeld geco-
deerde boodschappen. Zoals
’Marie doet de was’ of ’de
vissen worden morgen gevan-
gen’. Berichten bestemd voor
de verbindingsmensen bij de
weerstand.

Droeg de oorlogsverslagge-
ving bij tot de popularisering
van de radio, ook de dood en
de begrafenissen van Koning
Albert T in 1934 en Koningin
Astrid in 1935 bezorgden het
medium bekendheid. Later
kwamen daar de rechtstreekse
sportreportages bij. Voetbal,
de Ronde van Frankrijk en
boks deden het.

Wat zegt den
lengelsman ?
Laten we bij dat alles de

speciale wereldradio niet ver-
geten. Meer bepaald 'Radio
Oostende’ met zijn enorme
transmissiepylonen in de dui-
nen van Middelkerke. Het sta-
tion heeft radiocontact met de
Belgische visserij en de sche-
pen ter lange omvaart overal
ter wereld. Voor de opvaren-
den was het vele jaren de eni-
ge vaste verbinding met het
vaderland. Voor reders en vis-
sersfamilies een houvast.

Wanneer de vissers een reis
voorbereidden, vroegen ze
steevast ’wat zegt den Ien-
gelsman’. Waarmee ze be-
doelden wat de weersvoor-
spellingen waren die vanuit
Engeland op de radio kwa-
men. Ze wisten dat Groot-
Brittannié tal van schepen uit-
gerust met weerkundige appa-
ratuur rond de eilanden liggen
hadden, en de voorspellingen
vanuit die hoek betrouwbaar
en nauwkeurig waren.

V66r de tweede wereldoor-
log was er ook sprake van ra-
diotreinen die de ééndagstoe-
risten naar leuke plaatsten
brachten.

In de wagons was er door-
lopend prettige muziek te be- |
luisteren. Pas later kwamen
de draagbare radio’s op de
markt en deed de ontvanger
ook zijn intrede in de perso-
nenwagens. Eigenlijk heeft de
opkomst van de televisie
nooit het succes van de radio
kunnen aantasten.







