Omer Vilain over de tijd van toen

‘Waar het stadhuis sto

Duitse militairen verzamelen in de buurt van de Stockholmstraat.

Nu de zomer weer
in het land is schui-
men de verzame-
laars opnieuw de
rommelmarkten af
op zoek naar een
hét stuk om hun
verzameling te ver-
volledigen. Ook wij
behoren tot die
groep schattenja-
gers die steeds ho-
pen die (bijna) nooit
vindbare foto of
prentkaart op de
kop te kunnen tik-
ken.

Maar enige tijd geleden
hadden we toch het geluk om
twee heel zeldzame plaatjes te
kunnen kopen. Het gaat om
foto’s uit de Eerste Wereld-
oorlog die een beeld geven
van het Derde Dok dat in die
tijd nog bestond.

Op de eerste foto zien we
een Duits bataljon dat allicht
paraat staat om naar het IJzer-
front te trekken. De tweede
foto toont Duitse soldaten die
klaar staan om met een goede-
rentrein te vertrekken.

Leerrijk aan de beide foto’s
is ook het beeld dat ze geven
van hoe Oostende er in het
tweede decennium van onze
eeuw uitzag. De soldaten

staan duidelijk op een plein.
Het gaat om de plaats waar na
de Eerste Wereldoorlog het
—inmiddels alweer afgebro-
ken— IJzerpanorama zou
worden gebouwd en waar het
huidige stadhuis is neerge-
Ppoot.

Stadhuis nu te klein

Aan de rechterkant laten de
foto’s de huizenrij van de
Stockholmstraat zien, met in
de verte nog een stuk van de
Spoorwegstraat (toen nog of-
ficieel de IJzerwegstraat ge-
noemd). In de verte is ook

nog een glimp van de oude
Qostendse watertoren te ont-
waren.

Op de tweede foto kunnen
we bij nader toezien, achter de
goederentrein de boten in het
Derde Dok zien. Langs de
kant van de Stockholmstraat
ligt er zelfs nog een vissers-
boot in aanbouw. Tussen het
dok en het Bosje, kan men de
huizen zien die langs de
Werfkaai waren gebouwd.

Zoals we al schreven werd
op die plaats enkele jaren later
het IJzerpanorama gebouwd,
met het' grote schilderij van

het IJzerfront. Na Wereldoor-
log IT werd dit panarama afge-
broken om plaats te ruimen
voor het ’nieuxe’ stadhuis. In-
middels was ook het Derde
Dok gedempt. Voor Oostende
betekende dit meteen het ein-
de van een bijna 150 jaar oude
traditie van het bouwen van
handelsschepen.

Het nieuwe stadhuis werd
in 1959 in gebruik genomen
en scheen in die tijd veel te
groot, terwijl het nu —na nog
geen veertig jaar— alweer te
klein aan het worden is.

(Omer Vilain)

Met goederentreinen werden de Duitse soldaten van in Oostende, vanaan het Derde Dok, naar

het slagveld gestuurd.




