Omer Vilain over de tijd van toen

Nog zoveel dagen...

Er was vorige week
heel wat te doen
rond het feit dat we
op duizend dagen
Zijn gekomen die
ons nog van het
jaar 2000 scheiden.
Daardoor dacht ik
er aan dat de men-
sen al altijd de da-
gen hebben afge-
teld.

Toen in het begin van de
eeuw de dienstplichtigen in
ons land drie en zelfs vier jaar
moesten kloppen, stuurden
veel miliciens zelf ingevulde
postkaarten naar hun gelief-
| den met de boodschap dat ze
nog 1000, 500 of 100 dage
moesten dienen. '

Tal van gebruiken

Anderzijds waren er ver-
loofden die elkander schreven
dat ze op 30, 25 of 20 dagen
van hun huwelijk waren geko-
men. De studenten hadden

a faire
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dan weer de gewoonte om de
laatste honderd dagen van hun
laatste jaar te vieren. Van de
universiteiten waaide het ge-
bruik een veertigtal jaar gele-
den over naar de humaniora.

Een kaart u)'t 1906 toen een m)'/icien z)'jn duizend dagen dienstplicht aftelde...

Hoedjesdag heet het daar. De
feestdag gaat gepaard met een
verkleedpartij, stoet, fluitjes-
concert, het werpen van voet-
zoekers, confetti en fuif. Al op
de middag zijn velen onder
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Een spotkaart daterende van 1935 met de vermelding ‘nog 30 dagen’.
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hen al pompaf.

Er is ook het gekende beeld
van de gevangenissen waar de
‘gedetineerden in hun cellen
strepen op de muren krasten
voor elke dag dat ze in de ker-
ker zaten. Dat ook zij de laat-
ste honderd dagen v66r hun
vrijlating konden vieren, is
weinig waarschijnlijk...

21ste eeuw begint in
2001

Bij openbare besturen heb-
ben wij wel ambtenaren ge-
weten die hun laatste duizend
dagen voorrekenden die hen
nog van de oppensioenstelling
scheidden. Dat maakten ze
evenwel nooit luidruchtig be- |
kend.

Tenslotte moeten we nog
meegeven dat we toekomend
jaar deze tijd nog eens dui-
zend dagen mogen aanstiften
die ons dan zullen scheiden
van de eigenlijke eeuwwisse-
ling die zich per 1 januari
2001 aandienen zal. Te note-
ren hierbij dat het doek over
de twintigste eeuw pas valt op
31 december van het jaar
2000. Even verwarrend mis-
schien, maar ’t is zo.




