Omer Vilain over de tijd van toen

Het Sint-Catharinaplein

Wat voor veel kin-
deren nu niet meer
bestaat, is dat ze
tijdens hun kinderja-
ren op straat kun-
nen spelen en ra-
votten. -

Onlangs schreef ik hier dat
ik een prentkaart zocht over
het Sint-Catharinaplein. Nu
heeft een vriend me van deze
kaart een fotocopie bezorgd.

Het Sint-Catharinaplein, ge-
legen op de kruising van de
Stuiverstraat en Leffingestraat,
was voor de schooljeugd van
de Conscienceschool, die in de
nabijgelegen straten woonde,
een geliefkoosd speeloord.

Leven op het plein

Volgens de spelperiodes, de
Aal, de knikkers, de hoepels,
waren er altijd groepjes kinde-
ren tussen de zes en 11 jaar,
die elkaar daar voor en na
school troffen. We konden er
ook verstoppertje spelen tussen
de struiken of gewoonweg
loopkoers houden van een aan-
tal toeren rond het pleintje.

In het midden van het parkje
stonden enkele zitbanken, maar
die waren altijd ingenomen
door bejaarden die er een
kaartje legden. Daarvoor wer-
den twee banken tegenover el-
kaar geschoven en een kaarter
bracht een zelfgemaakte bak
mee die tussen de twee banken
werd geplaatst. Wij mochten
wel toekijken, maar moesten
onze mond houden. Zo leerden
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velen van ons ’whisten’ of
’bieden’. Twee kaartspelen die
toen meest in de mode waren.
Toen een oudere man, die zo-
wat de leiding van het groepje
op zich nam, naar zijn dochter
in het binnenland moest ver-
huizen, organiseerde hij als af-
scheid voor zijn vrienden
kaartspelen voor prijzen en en-
kele loopkoersen voor de kin-
deren. Het parkje had hij met
kleine vlaggetjes laten versie-
ren. Toen hij vertrok, was het
vele bejaarden te machtig. We
vernamen later dat hij een paar
maanden nadien. gestorven is.

Zijn naam weet ik niet meer.

Leerrijke omgeving

De omgeving van het Sint-
Catharinaplein  kenden = we
maar al te goed : de groenten-
winkel "van Vercruyses, de
spekkenwinkel van Boehmtjes
(weduwe Boehme), de garage
van Arickx en de hoefsmid uit
de Leffingestraat waar we
bang naar de paarden keken
die met gloeiende hoefijzers
werden beslegen of ook naar
de winkel waar men vogels en
siervissen verkocht.

Dat was de wereld van de

Het Sint-Catharinaplein, met rechts de hoek van de Nijverheidstraat en in de achtergrond de

straatjongens, want op straat
kon je veel zien en leren. Doch
eenmaal de plechtige comm-
unie voorbij was het straatspel
afgelopen en werd er meer in
groepjes gekeuveld, terwijl de
meisjes van dezelfde leeftijd
arm in arm rondwandelden. De
eerste jeugdjaren waren VvoOr-
bij, de adolescenten waren ge-
boren. Afgelopen, de zwarte
handen van het knikkeren in de
goot of mikken met een draai-
ende tol naar een bierstopseltje.
Na zoveel jaren blijft alleen

nog de herinnering over.
(Omer Vilain)
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