Umer Vilain over de tjd van toen

De Kapellestraat

i

e Kapellesraat na et bombardement van mei 1940.

De beroemdste
straat van gans
Oostende is zeker
wel de Kapelle-
straat. Daar hadden
we het in de vorige
aflevering al over.
Vandaag het ver-
volg van de wel bij-
zonder rijke ge-
schiedenis van de-
ze Oostendse
hoofdstraat.

Toen de 2de wereldoorlog
uitbrak was het de Kapelle-
straat, die het meest onder de
brandbommen te lijden kreeg.
In één nacht gooiden Duitse
Stuka-vliegtuigen enkele hon-
derden brandbommen over de
Kapellestraat en Radio Berlijn
verkondigde toen dat het Jo-
denkwartier te Oostende plat-
gelegd was geworden. Al bij al
waren er maar een viertal jood-
se zaken die aldaar gevestigd
waren.

Revival

Maar wat de Duitsers niet
wisten was dat wat later eens
de beruchte ,Rote Kapelle”
(Het Rode Orkest), het grote
Russische spionagenet zou
worden, zijn eerste geheime
uitzendingen te Oostende be-
gon. De zaak, die Trepper de
Meester-spion, als dekmantel
had laten inrichten, was ,,Au
Roi du Caoutchouc”. In mei

’40, toen men wist dat Oosten-
de zou aangevallen worden,
liet men vlug de uitzendpost
uit de Kapellestraat naar Knok-
ke overbrengen. ’s Anderen-
daags brandde ,,Au Roi du Ca-
outchouc” totaal uit !

Na de oorlog bouwde men
de Kapellestraat weer netjes
op. Er was wel even spraak ge-
weest om de straat te verbre-
den, maar men riep moord en
brand en alles bleef zoals het
was.

Intussen hebben er zich nog
een paar warenhuizen weten
tussen te vestigen. ,,Uniprix”
was ,,Priba” geworden en de
»Sarma” had het oud-gekend
huis ,,Het Molentje” weten af
te kopen. Ook de ,.Bon Mar-
ché” wist enkele puingronden
af te komen en bouwde het zo-
veelste warenhuis.

’"Rommelzoor’

Zaken kwamen bij en ande-
re verdwenen. Terloops herin-
neren we nog even aan een der
eerste bioscopen ,,Cinéma Mo-
derne”, die later de ,,Cameo”
zou worden en die nu plaats
geruimd heeft voor de Stan-
daard-Boekhandel. De bios-
coop werd ook door velen als
een soldatencinema bestem-
peld. Zij was het dichtst bij de
kazemne gelegen en de plaatsen
waren er minder duur dan in de
andere bioscopen.

Van wat eigenlijk nog oud is
in de Kapellestraat, blijft er
niet zoveel typisch meer over,
tenzij een zeer oude apotheke-
rij. Het Bazaartje, dat een be-
roemdheid had gaande over al-
le seizoenen, is ook verdwe-
nen.

De Kapellestraat is een
straat ,,van nering en tering”
ZOU men zeggen, maar niet ie-
dereen wilde het zo niet zien.
Een zeker Robert Van Passen
schreef in 1930 een boek ,,Het
gelaat der Vlaamse steden”,
waarin hij scherpnijdig over
Oostende schrijft : ,,De Kapel-
lestraat met haar vlaggekes,
haar wimpels, haar uithangbor-
den en reklamen en heel dat
rommelzooi uitgestald tussen
de gevels, gelijkt een Chinee-
sche volksstraat op het uur der
markt, vol koopwaar en vodde-
rij. Oostende is een echte Chi-
neesche markt. Ga de Kapelle-
straat op en neer en bezie al die
uitstallingen van prullen en
souvenirs, die schelpen en met-
schelpen-beplakte doosjes en
pottekens en scheepjes en der-
gelijke flauwe kul meer, waar
geen  greintje kunstsmaak in
steekt, dien rommel van prent-
jes en postuurkens die schreien
van zielloosheid, en ge kent
heel de mentaliteit van Qosten-
de en van wat er hokt en
huist.”

Wandelstraat

Als slot nog even dit : op 24
mei 1857 kon men in ,La
Feuille d’Ostende” lezen dat
men de voetpaden van de Ka-
pellestraat verbreed had. Maar
dat men hiervoor geen toe-
stemming aan Bruggen en We-
gen had gevraagd, want de Ka-
pellestraat was toen een staats-
baan en men zou de voetpaden
waarschijnlijk in hun oorspron-
kelijke staat moeten terugbren-
gen. Dus allemaal verloren
kosten, was het besluit van die

journalist uit de vorige eeuw.
’s Anderdaags volgde reeds
een interpellatie in de gemeen-
teraad, maar men deelde het
raadslid mede dat alles inmid- -
dels in de minne geregeld was.

In 1973 schreef ik in het

,,Vlaams Weekblad” : ,Nu is
er weer druk sprake van de Ka-
pellestraat een nieuw uitzicht
te geven om het voor de voet-
gangers mogelijk te maken dat
ze er rustig, zoals op de brade-
riedagen, zullen kunnen wan-
delen. Want zoals de Kapelle-
straat nu is, is het voor vele
jonge moeders een levensge-
vaarlijke verkeersstraat. Tegen-
standers schreeuwen om par-
king. Voor wie eigenlijk ? We
lieten ons wijsmaken dat een
handelaar op vier verschillende
uren de nummerplaten van de
geparkeerde auto’s had opgete-
kend en dat op de 78 a 80 die
er stonden er minstens 25 wa-
ren die daar telkens bij waren,
terwijl een 15-tal andere min-
stens tweemaal aldaar gepar-
keerd hadden gestaan. Dus wa-
ren het geen wagens van clién-
ten. Nu dit is onze zaak niet,
doch wij zouden wel wensen
dat als de Kapellestraat einde-
lijk een wandelstraat wordt, het
niet meer zal zijn, zoals de En-
gelsman Robert Hills over
Oostende in ,,Sketches in Flan-
dern and Holland” in 1816
schreef : ,Jk wil niets kwet-
send zeggen over QOostende,
uitgenomen over de straatste-
nen die zeer ongemakkelijk te
bewandelen zijn.”

En intussen is de winkel-
wandelstraat er in het hart van
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