Omer Vilain over de tijd van toen

Van schietschooltje
tot seksuele opvoeding

Na twee maanden
vakantie, die voor
de enen te lang en
voor de anderen
veél te kort waren,
zijn sinds maandag
de schoolpoorten
weer open gegaan.
Meteen een goede
reden om eens te-
rug te blikken naar
de september-
maand van vele ja-
ren geleden.

Ik herinner me nog goed hoe
ouders vroeger tegenaan begin
september herhaaldelijk zei-
den : ,.Het is meer dan tijd dat
de scholen weer herbeginnen’
Nu, sinds de school als busi-
ness 1is ontdekt, hoor ik jonge
ouders verzuchten ,Het zal
weer duur worden al die nieu-
we inkopen.” Vroeger was van
modetrends in schoolmateriaal &=
nog helemaal geen sprake.

Een andere gevleugelde uit-
spraak uit de periode net voor
het nieuwe schooljaar was :
»Er zal weer veel gebleit wor-
den aan de deur van de kleuter-
klas.”

Schietschooltje

De oudere Oostendenaars
herinneren zich allicht nog le-
vendig dat men vroeger hele-
maal niet van ‘kleuterklas’ of
“kindertuin’ sprak. De gangba-
re benaming voor het onder-
wijs voor de allerkleinsten was
schietschooltje, verwijzend
naar de herhaalde ongelukjes
die de jonge kinderen hadden.
Niet zelden diende de juffrouw
of de conciérge van de school
de resultaten van zo'n ongeluk-
Jje op te ruimen en als het kind
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geen tweede broekje meehad,
werd de kleuter gewoon wat
vroeger thuis afgeleverd.
Kinderen die de schietschool
ontgroeid waren, werden de
eerste morgen van het nieuwe
schooljaar in gesloten rij over-
gebracht naar de jongens- of
meisjesschool. Ikzelf zal nooit
vergeten hoe we onder leiding
van juffrouw Boomers, van
wie ik haar donkere brillemon-
tuur nog zo voor me zie, naar
de nieuwe school trokken. Bij
wijze van afscheid gaf ze ons
de volgende speech mee : ,.En
't is nu gedaan met spelen. Nu
gaan jullie bij. de meesters en
die durven al eens met de regel
te slaan j Je niet braaf bent.” Me-

nig kind stond het wenen dich-
ter dan het lachen. Het leek er
wel op of dat we naar een con-
centratickamp gingen.

Ruim twintig jaar na dit
voorval, ontmoette ik juffrouw
Boomers opnieuw. Toen ik
haar wees op hetgeen ze ons
ter afscheid van de kleuterklas
had verteld, was zij uiterst ver-
wonderd dat ik dat nog zo pre-
cies wist. Al lachend repliceer-
de juffrouw Boomers : Ik heb
niet de indruk dat er veel kin-
deren lang last gehad hebben
van mijn waarschuwing.”

Zoogdieren
Ja, de tijden zijn in dit op-

zicht toch erg veranderd. Als er
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