Omer Vilain over de tijd van toen

Het rampzalig vergaa
van een schoolschip

Het jaar 1906 staat
als een rampjaar
voor de Oostendse
zeevaartgeschiede-
nis in het geheugen
gegrifd. Niet alleen
verging in dat jaar
een visserssloep
voor de ogen van
de Oostendse be-
volking, in datzelfde
jaar deed zich ook
de vreselijke
scheepsramp met
het schoolschip de
«Comte de Smet de
Naeyer» voor.

Deze sierlijke driemaster
was amper voor z'n derde op-
leidingsreis van Antwerpen
uitgevaren toen het in een he-
vige storm in de gevreesde
Golf van Gascogne terecht
kwam.

Doordat de kadetten nog
maar weinig opleiding hadden
gehad, konden de jongens nog
niet op een afdoende wijze rea-
geren om het schip deftig door
de storm te loodsen. De jonge
bemanning kon de noodzake-
lijke zeilmanoeuvers niet uit-
voeren en op de duur werd het
schip zelfs stuurloos. Door te-
genstrijdige bevelen kwam
zelfs de gezagvoerder in pa-
niek.

Toen er werd besloten om
het schip te verlaten, werden
de reddingsslopen uitgezet.
Maar dit gebeurde op een zo-
danige onorthodoxe manier dat
slechts één sloepje goed in het
woeste water terechtkwam. De
andere bootjes sloegen alle-
maal om en ‘de opvarenden
verdronken. Slechts een hand-
vol bemanningsleden konden
via hun reddingsboot worden
gered. De anderen kwamen in
de woeste golven om. Van de
59 bemanningsleden bleven er
uviteindelijk 33 in zee.

Verdachtmakingen

Onder de verdronken opva-
renden waren er ook ettelijke
QOostendenaars die op dat
ogenblik een opleiding kregen
op de «Comte de Smet de
Naeyer». Het vergaan van dit

et
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schoolschip beroerde heel het
land want in alle kranten werd
uitvoerig verslag gemaakt over
de ramp. Er werden op de duur
ook allerlei verdachtmakingen
gemaakt tegenover de kapitein
die, zo werd gesuggereerd, al-
Jeen maar aan zijn eigen red-

ding zou hebben gedacht. Uit-
eindelijk werden die verdacht-
makingen allemaal afgescho-
ven op een ondergeschikte of-
ficiler. Toen men  een
onderzoek instelde, spraken al-
le geredden mekaar tegen. Uit-
eindelijk bleek dat niemand

precies wist wat er op het
stuurloos geworden school-
schip was gebeurd.

April was 90 jaar geleden
voor de Oostendse zeevaartfa-
milies dus weer een rampzali-
ge maand geworden.

(Omer Vilain)

Het vergaan van het schoolschip in de Golf van Gascogne in april 1906, zoals weergegeven op

een getekende prentkaart Gie in al in mei 1906 verscheen.




