Qostendse folklore

De Trap

Er is geen enkele plaats in
Oostende die meer dan naar de
echte volkse folklore ruikt dan
,»de Trap”, ook wel ,,de Vistrap”
genoemd. Sinds het Vissersdok in
de vorige eeuw aangelegd werd
was het de gewoonte dat de kust-
vissers, die men ook de ,,bootjess-
jouwers” noemde, aldaar aanleg-
den. Zij waren het die merendeels
’s nachts uitvaarden en tegen de
ochtend garnaal op de kaai aan-
brachten. Tussen die garnaal vin-
gen ze ook soms enkele tongen,
wat pladijsjes en wijtingen. De
vissers verkochten die dan van
zodra ze van hun schip kwamen.
Dat was over het algemeen wat
drinkgeld, dat wel verdiend was
na een lange, soms koude nacht.

De Qostendenaars die verse vis

wilden hebben, gingen ’s mor-’

gens vroeg naar ,de Trap” (de
ligplaats waar de vissers van hun
schip via een trap terug aan wal
geraakten) en konden zo vis ko-
pen die nog levende vers was en
nog uit de ,zifte” of ,zichte”
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op 20 meter van
Grote Markt

(zeef) sprong. Het was goedkoper

<dan in de winkels, maar er was

niet voldoende vis voor iedereen
en daarbij wilden de vissers of
hun vrouwen die het karweitje
overnamen zo vlug mogelijk nar
huis. De mannen moesten inmid-
dels hun bennen garnaal naar de
vismijn brengen.

Nu is er veel veranderd op de
kaai. Viskarretjes werden rollen-
de viswinkels, de vis van ,de
Trap” en ook de garnalen worden

om hygienische redenen in een
speciaal gebouw, dat sedert twee
jaar bestaat, door de kustvissers
of hun familie verkocht. ,De
Trap” speelt een rol in veel vra-
gen van de rasechte Oost-
endenaars, zoals ,,Was er veel vis
aan de Trap ?”, ,,Hoeveel ston-
den de garnalen aan de Trap ?”
»Er waren zeker weel veel toeris-
ten die kochten aan de Trap ?”
Het verhaal doet nog steeds de
ronde over Koning Leopold II
die graag eens langs de kaai wan-

delde en op een dag aan een visser
vroeg hoe de vangst was geweest.
Waarop de visser in zijn Oosten-
dse visserstaaltje antwoordde :
,»Geen lul, geen kloten, Mijnheer
de Koning”, waarop de Koning
hem glimlachend een betere
vangst toewenste voor ’s ande-
rendaags. Onze Trap aan de kaai
is iets enigs in ons land en zoals
reeds gezegd de enige echt folklo-
ristische plaats die in onze stad
nog overgebleven is.

Omer Vilain

Kooplustigen en nieuwsgierigen kijken wat er aan de Trap aangebracht werd. (circa 1958)



Ostende. — Yachts et bateaux de péche
Oostende. — Yachts en vissersschuiten

o :

Bootjessjouwers bieden een zift met wat vis te koop (1959)



