Volksfiguren van vroeger

Tjannie Carbon

Oude Zeebonken op 31 Mei 1914

S

Carbon.

Bij het bekijken van een oude
prentkaart, die uitgegeven werd
als herinnering aan de voetgan-
gersmatch voor oude zeebonken
op 31 mei 1914, zag ik daar een
personage zitten met een hoge
hoed op. Wie was deze man ? Bij
nader informeren en bekijken,
kwam ik te weten dat dit niemand
minder was dan de feestbestuur-
der voor de feestelijkheden op de
Visserskaai.

Eigenlijk was Tjannie Carbon
een lapnaam, zoals iedereen er in
het Visserskwartier één had. Zijn
naam was Joannes Simons. Hij
was geboren in 1879 en overleed
onopgemerkt in 1941.

In feite was hij een doodgewo-
ne mens. Als beroep was hij
.smoeffel”, dat is pakjesdrager
buiten het station.

Hij leefde in het Visserskwar-

tier en was alom gekend. Geen
vermakelijkheid, of geen feest
kon er plaatsgrijpen, of hij was
erbij. Daarom stelden ,De Ne-
ringdoenders”, meestal caféba-
zen, hem aan met de Franse titel
,,Directeur des fétes”. Zo wist hij,
zoals hoger gezegd in mei 1914
een voetgangerswedstrijd voor
zeelieden te organizeren. Dit snel-
wandelen op kloefen werd in én
van de eercte cinema-iournaals

i Vcetgangersmatch voor

.en ze retkaaﬂ van dé grbep van 14 oude zeebonken die aan de voetgangers

waarschijnlijk de eerste keer dat
Oostende in dergelijk journaal
opgenomen werd en toen het ook
vertoond werd in de Oostendse
bioskoop ,Pathé” zat de zaal
meer dan vol.

Veel kleine anekdotes werden
over hem verteld. Hij kon eten
voor vier. Hij had handen als
koolschoppen en na een partij
kaart waren de kaarten onbruik-
baar van het likken aan zijn
duim. Als men weet dat hij
pruimde (of ,,sjiekte”) zoals geen
ander, begrijpt men best waar-
om.

Teder jaar trok hij naar Parijs
om de paardenwedren ,Arc de
Triomphe” te zien lopen. Dat was
zijn jaarlijkse uitstap !

Toen in 1959 ,De Witten van
de Kaaie” e¢en naam zocht voor
de te verbranden pop in de ci-
manteirestoet, vroeg hij mij of ik
geen voorstel had. Toen heb ik
geopperd dat ,, Tjannie Carbon”,
vooral als gewezen ,, Visserskaai-
figuur” niet mis zou zijn en dit
was dan ook onmiddellijk de
naam die aangenomen werd. Een
maand later werd Tjannie Car-
bon, overladen met alle zonden
der aarde, voor de eerste keer
openbaar verbrand.

(Omer Vilain)

wedstrijd deelnamen met vooraan rechts Tjannie



Een plechtige foto van Tjannie Carbon met 3 erkentelijkheidste-
kens. Zoals men in Oostende zegt ,, hij was toen op zijn ,, prickebes-
te”. Onderaan stond te lezen : ., Inschrijvingslijst voor het welluk-
ken van de beroemde feesten van het Visserskwartier onder de
kundige leiding van den welgekenden Jan Carbon met de welwil-
lende medewerking der oude zeebonken”.

Namens het middenbestuur.

Voor allerhande inlichtingen zich wenden bij Adolf Pierre, ge-
noemd De Kegge, Cadzandstraat nummer 2.

1914, mei 30.




