“Omer Vilain over de tijd van toen

Minigolven in Oostende

Eén van de vele at-
trakties voor de toe-
rist is ongetwijfeld
een partijtie minia-
tuurgolf spelen.

Met de stick slaan ze er dan
lustig op los, juist alsof ze op
een echte golfbaan met 18 ,ho-
les” aan het oefenen zijn. Heel
dikwijls ziet men luidruchtige
Engelsen spelen, alsof hun le-

grootvaders die hun kleinkin-
deren een en ander willen bij-
brengen in behendigheid. Als
het puntenverschil te groot
dreigt te worden, dan ziet men
hoe onkundig die brave opa
met het wegwippende balletje

nagegaan hoeveel minigolfter-
reinen we kennen.

'Golf miniature’...

De meest bekende is onge-
twijfeld dit in het Leopoldpark.
Dan hebben we al vele jaren de
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De minatuurgolf in het Leopoldpark (circa 1950)
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Oswherlu op Mariakerke en
het terrein nabij het Koningin-
nehof in het Bosje. Na de
Tweede Wereldoorlog werd er
ook een miniatuurgolfterrein
nabij het Thermae Palace aan-
gelegd. Dit heeft moeten
plaatsruimen voor een ruimere
parking, zoals er zoveel andere
ruimtes in onze stad verdwe-
nen. '

Bijna alle Oostendenaars
spreken van de ,,Golf Miniatu-
re”, zoals men het in het Frans
placht te zeggen. Als men onze
kust bekijkt, dan ziet men in
bijna iedere badplaats een mi-
niatuurgolfterrein, het ene al
smaakvoller aangelegd dan het
andere. Dit openlucht gezel-
schapspel heeft vooral sukses

‘ bij wisselvallig weer, als het

niet zo prettig is om op het
strand te zitten en ook geduren-
de het begin van de avond. Na
het avondeten een partijtje mi-
nitatuurgolf met gans de fami-
lie is altijd een klein avontuur
van behendigheid en leute ge-
weest. (Omer Vilain)



