(xrote nutteloze werken

Zojuist heeft de R.T.B.F. een ey
boek gepubliceerd van de pen van !
Jean-Claude Defossé onder de ti-
tel , Le petit guide des grands tra-
vaux inutiles”. In 1991 zal er een
Nederlandstalige uitgave op de
markt komen van de door Defos-
sé beschreven 135 nutteloze open-
bare werken die miljarden aan
ons land hebben gekost. Het zijn
ongelooflijk grote werken die in
de jongste 20 jaar gebouwd, op-
getrokken of gegraven werden en
daar nu ergens in Belgié hoog-
stens nog stille getuigen zijn van
een slecht beleid of slechte bere-
keningen.

Zo dachten we ook ,,Dat is Bel-
gié”, maar wat hebben wij in
Oostende aan nutteloze grote
werken gehad ? We moesten niet
lang zoeken.

Het grootste werk uit het einde
van de vorige eeuw is ongetwij-
feld de Spuikom, die moest
dienen om de haven te spuien.
Doch er sloop een fout in de bere-
keningen... De volgelopen Spui-
kom loosde bij laag tij tonnen wa-
ter in de haven van Oostende,
doch na eerst tegen de kaaimuren
in de nabijheid opgestoten te
worden.

Na een jaar processen werd be-
sloten om de Spuikom, die zoveel
landbouwgrond van Bredene had
weggevreten, voor goed van de
havengeul af te sluiten.

Verder denken wij aan de ver-
bindingsweg die het Maria-Hen-
drikapark (over de oude spoorlijn
met Mariakerke moest verbin-
den. Deze grote baan bedoeld als
een zeer lange oprit naar het Bos-
je kreeg nooit zijn volledige af-
werking.

De Oostendenaars noemden de
oprit ervan al vlug de ,,Soldaten-
berg”, omdat de pioten er kwa-
men oefenen. Men had over de
Frére Orbanstraat ook al een
brug gebouwd, die de naam Al-
bertbrug meekreeg. Niettegen-
staande het feit dat er op de brug
al kasseien lagen, kon men op de
verbindingen naar het Bosje en de
Torhoutsesteenweg niets van ver-
harding bemerken. Een halve
eeuw lag de Soldatenberg daar als
een soort curiosum. Inmiddels i 5
had men aan het begin van de De Albertbrug aan de ,,Soldatenberg” over de Frére Orbanstraat.
lange oprit de Sint-Janskerk ge-
bouwd..




Een ander nutteloos werk dat
tijdens de uitbreidingswerken aan
de haven van Oostende neergezet
werd was de ,Quarantaine”,
waar men zieke zeelieden, met be-
smettelijke ziekten moest onder-
brengen en verzorgen. Doch
nooit is er één zieke matroos te-
rechtgekomen. Er was zelfs geen
medisch personeel.

Heel wat andere werken zou-
den wij nog kunnen vermelden :
de Venetiaanse Galerijen aan de
Parijsstraat, waar men vanaf
1902 geregeld tentoonstellingen
en feesten zou houden. Het Al-
bertpark in Mariakerke, waar
men al een vijver gegraven had en
brugjes had gebouwd, doch waar

nooit het beloofde groen en park
waardig kwam. Na de verloede-
ring kwam het A.S.O.-plein daar
in 1933.
- De pergola tussen het Ther-
maal Instituut en de Koninginne-
laan die na drie zware stormen in

evenveel jaren tijd nooit meer
herbouwd werd. De niet-gebruik-
te sprothal in de stedelijke vis-
mijn. Het nutteloze dak langs de
Vuurtorensteenweg aan de vis-
sershaven.

Zo ook de koninkijke stallingen
aan de Koninginnelaan, die ech-
ter nooit als stallingen gebruikt

werden. Ze werden door de Ste-

delijke Volksschool en later door
het Sportcentrum ingenomen.
'Het = Moederhuis Clemence
Wante kon amper een jaar later
zijn naam waardig zijn. Van bij
het begin werden er ook andere
diensten,” zoals  ziekenhuis-
diensten, in ondergebracht tot
het als kraaminrichting gesloten
werd. '

In Mariakerke legde men een
reuze marktplein aan. Het kreeg
de naam Mariakerkeplein. Nooit
werd er markt gehouden en het
doet nu dienst als parking, vooral
als er een belangrijke wedstrijd is
op K.V.O.

In het Koningspark werd voor
het Koninklijk Chalet een open
zwembad aangelegd, dat echter
nooit werd gebruikt.

Een ander voorbeeld is nog de
voetgangerstunnel nabij het Ken-
nedyplein, die voetgangers en
fietsers te onveilig en onpraktisch
vinden, omdat de tunnel bij re-
genweer geregeld onder water
loopt.

Verder is er ook nog de nieuwe

" watertoren, waar men helemaal

boven een restaurant met een ter-
ras voorzag. Dit kon er echter
nooit komen omdat er geen lift in
de toren voorzien was. Na enkele
jaren doet het bovenplatform
toch dienst als T.V.-kaapstation
van T.V.O.

Natuurlijk kan men ook nog de
nutteloze aankoop vermelden van
de IPAN-gebouwen door de stad
Oostende, die voor de Stedelijke
Werkhuizen bedoeld waren,
maar die vorig jaar met zoveel
miljoenen verlies terug verkocht
werden.

En zo herhaalt de geschiedenis
zich steeds opnieuw. Wij blijven
ons echter nog altijd de vraag
stellen : ,,waarvoor betalen wij al

die belastingen ?”
Omer Vilain



