Stene-Dorp

Het grondgebied op een drietal
kilometer van Oostende waar
vroeger eens het stille dorpje Ste-
ne gesitueerd was, werd een twin-
tigtal jaren geleden met een pen-
netrek tot Oostends grondgebied
verklaard. Stene met zijn grote
uitgestrektheid en zijn verschil-
lende wijken zoals Stene-Dorp,
Stene-Mariakerke of Nieuwe
Koerswijk, de Hoge Barriére en
de Konterdam werden bij Oost-
ende geannexeerd.

Vroeger kende men Stene enkel
maar van een paar zaken, zoals
de grote hoeven, waarvan de na-
men nog bestaan. Men denke
maar aan de Sint-Clarahoeve, de
Torenvalkhoeve, de Hoeve van
Sanders.

Maar vooral kenden de gelovi-
ge Oostendenaars Stene als bede-
vaartsdoord waar men de bemid-
deling van de Heilige Apollonia
tegen alle tandkwalen kon gaan
afsmeken. Deze Heilige wordt in
de Sint-Annakerk van Stene bij-
zonder vereerd. Ze wordt er ook
afgebeeld in een brandglasvenster
met de beulen die haar tanden
uitrukken.

Stene had ook het voorrecht
één van de eerste vliegvelden van
het land te bezitten. Dit vliegveld
dateert van tussen de twee We-
reldoorlogen. Nu heeft Stene-
Dorp geen vliegveld meer, maar
de inwoners krijgen er willens nil-
lens steeds meer gedruis van zwa-
re cargo-vliegtuigen die van de
startbaan in Raversijde over Ste-
ne vliegen.

Stene heeft ook nog een molen,
de énige in Oostende. De molen
werd gebouwd in 1853. De wie-
ken werden in 1927 bij een zware
storm afgerukt en nooit meer her-
steld.

Enkele jaren geleden verscheen
een interessant boek ,,Stene, een
dorp in de stad” van de hand van
Henri De Smedt met tekeningen
van William Lievens. We schre-
ven toen 1978.

Nu durven we bijna niet meer
spreken van een ,dorp”, vooral
als men de talrijke eet- en drank-
gelegenheden ziet die er vooral
tijdens de weekends heel wat
drukte hebben bijgebracht.

Men moet in Stene ook oplet-
ten dat men het dorpsgezicht niet
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STEENE - De Kerk
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De Sint-Annakerk van Stene. Het kerkhof is verwenn om er een keertenein aan te leggen. De
molen staat er nog in volle glorie. (Circa 1910)

zal verliezen, want onlangs waser typische pastoriec van Stene die den.
heel wat beroering om de oude men van afbraak diende te red- Omer VILAIN



