Show in Wiener Weinstube:

gezellig maar met klasse !

Er is aan onze kust, zeker te Oostende,
gelegenheid te over voor een avondje-
uit. De inrichtingen waar show gebracht
wordt die dan toch op een behoorlijk
peil staat, zijn echter eerder zeldzaam.

Bij die zeldzamen behoort zeker de
Wiener Weinstube te Oostende. Aan-
vankelijk gestart als een lokaal met
weense gezelligheid en muziek, is deze
inrichting gegroeid tot een tempel van
hoogstaande show, waar mensen van
bij ons kunnen bewijzen dat ze wel sant
in eigen land zijn.

Laten we maar eerst het orkest van
vioolvirtuoos Walter Vander Smissen
nemen : een ensemble dat alle genres
aankan en weet hoe het publiek een
gezellige avond moet bezorgd wor-
den.

Jaarlijkse troef in de Weinstube is ook
zanger Bob Benny. Wat men van Bob
ook mag zeggen: hij kan zingen en
hij weet hoe een bepaald nummer moet
gebracht worden. Hij heeft een per-
soonlijkheid die telkens weer naar voor

De Nana's tijdens hun optreden met Bob Benny.

komt, het weze nu bij een sukses-van-
de-dag als «Love Story» of bij een ont-
roerend «Hemelhuis». Bob Benny weet
zich te bewegen, dit bewees hij vorige
jaren in de Weinstube met een ballet-
groep.

Maar nu is Bob in ander gezelschap,
het trio de «Nana's». Een naam die U
wellicht niets zegt. En toch hebt U dit
vokaal trio reeds gehoord, hebt U de
drie charmante zangeressen reeds ge-
zien. Want als er een vlaamse vedette
een plaat opneemt en er hoort een
vrouwelijk koor bij, dan is het de
Nana’s. Vokale begeleiding op de tele-
visie (onlangs nog met de Zeezwaluw
te Knokke) : het zijn de Nana's. Dat zo-
veel op hen wordt beroep gedaan komt
niet alleen omdat zij het enig vrouwe-
lijk vokaal trio zijn in ons land, maar
vooral omdat ze steengoed zijn. Niet
zo maar zangeresjes die enkele num-
mertjes instudeerden, maar artisten
met bagage, die alles aankunnen. Met
hun drieén bereiken ze vier oktaven,
en dit betekent heel wat. Zij brengen

nummers zonder muzikale begeleiding,
zij laten populaire nummers horen op
zo’n persoonlijke manier dat de schla-
gers op een heel wat hoger peil komen
te staan.

Het is in feite aan Bart van de Laar
en Bob Benny te danken dat het trio
nu te Oostende optreedt. Voor het eerst
rechtstreeks tegenover het publiek. Wat
hen bijzonder meevalt. Of ze nu af-
zonderlijk optreden, ofwel in een vlotie
show met Bob Benny, steeds behalen
ze groot sukses. Voor ons een gelukkig
bewijs dat er nog een publiek is dat
kwaliteit weet te waarderen.

Daarom durven wij een avondje in de
Weinstube warm aanbevelen. Temeer
omdat wij onze lezers nog gratis toe-
gang kunnen bezorgen, aan de hand
van inliggende kaart. Wij zijn er zeker
van dat U ons dankbaar zult zijn om-
dat wij U hielpen een zeer prettige en
verrassende avond te beleven!

H.M.
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