Op de vraag wat Oostende zoal
met onze vroegere kolonie te ma-
ken had en of er nog herinnerin-
gen aan bestaan, kunnen wij en-
kel bevestigend antwoorden.

Vooreerst was er de journalist-
ontdekkingsreiziger Stanley die
geregeld te gast was bij Koning
Leopold IT in het Koninklijk Cha-
let in Oostende. Van hieruit wer-
den heel wat plannen gesmeed
over de toekomstige kolonie Con-
go en de strijd die tegen de sla-
vendrijvers, meestal Arabieren,
moest aangebonden worden.

Het ruiterstandbeeld van Leo-
pold II op de Zeedijk heeft twee
groepen personen die naar hem
opkijken, namelijk de Oostendse
bevolking en de Congolese sla-
ven, wiens boeien verbroken wor-
den.

Tegen de muur is een herinne-
ringsplaket geplaatst ter ere van
de Oostendse pionier die in de .
strijd tegen de Arabieren en de  “Aja, avee I Uialan
Batetelas in verband met de sla- o o  remontgle ﬂgz%;d : ﬁxg!ora
vernij gevallen is, het betreft o e i e
Aristide Doorme (1863-1905)

Vroeger was, onder een strooi- Het scheepje ,AIA” van de ontdekkingsreiziger Stanley, toen het gedurende enkele jaren in het
en afdakje, in het Leopoldpark Leopoldpark te zien was. (Circa 1932) {
cen bootje te bewonderen dat de
LAIA” genoemd werd. Het was
het vaartuig waarmee Stanley de
Congostroom had afgevaren. Het
scheepje stond later te kijk nabij
de Demeysluis, maar werd ten-
slotte naar het Koloniaal Muse-
um in Brussel overgebracht. Het
vertrok in 1960 naar Leopoldstad
(Kinshasa) om er op de tentoon-
stelling ter gelegenheid van de on-
afhankelijkheid van Zaire uitge-
stald te worden. Het kwam even-
wel nooit meer terug naar ons
land. Het zou ons zelfs sterk ver-
wonderen dat het nog zou be-
staan.

In het Leopoldpark staat ook
nog steeds een gedenksteen ter ere
van Justin Malfeyt die vice-gou-
verneur-generaal van Belgisch
Congo was. Hij werd in 1862 in
Oostende geboren en stierf er in
1924.

Verder hebben we enkele stra-
ten die aan de geschiedenis van
onze vroegere kolonie herinne-
ren. De Stanleylaan, de Congo-
laan (gewijzigd in Dr. Eduard : -

Moreauxlaan, die toevallig tij- Het rugterstandbceld van Leopold II (beeldhouwer Courtens). Links ziet men de Congolese bevol-
dens de Berste Wereldoorlog king die met de Congo-pioniers de slavenboeien verbreekt. Ingehuldigd in 1931

dokter was in Congo), de Serge-
“ant De Bruynelaan (die sneuvelde

i

in de strijd tegen de slavernij), de
Taboralaan (ter herinnering aan
de koloniale troepen in Afrika in
1914-18). Tenslotte hebben we
nog de Honré Borgersstraat, die

tot de latere pioniers behoort en
medestichter werd van de vereni-
ging , Koloniale van de Kust” (nu
van Overzeese Gebieden).

Omer Vilain



Het gedenkplaket van Aristide Doorme (ontworpen door beeld-
houwer Oscar Declerck).



