Omer Vilain over de tijd van toen

Grote kamavalstoeten

Karnaval werd vroeger ook
druk gevierd te Oostende. De
befaamde Engelse schrijver
Thomas Hood, die van 1838
tot 1840 in de Sint-Franciscus-
straat woonde, schreef aan een
vriend dat hij nachtenlang niet
kon slapen van te groot lawaai
dat de gemaskerden maakten.
In Koblenz, waar hij vroeger
woonde werd karnaval gevierd
door de hoge burgerij, maar
hier in Qostende door ieder-
een, zodat het soms de spuiga-
ten uitliep.

Rond 1860 waren er de grote
karnavalbals in de belangrijk-
ste hotels van onze stad. In
1900 kwam een karnavaljume-
lage tussen Nice, Keulen en
Oostende tot stand. In Oost-
ende ging een grote fakkelstoet
uit.

‘Maar de grootste kavalka-
des kende Oostende in 1907 en
1908. Het was de periode toen
Margriet nog uitbaatster was
van het Casino-Kursaal. Deze
uitbaatster gooide ongelooflijk
grote sommen te grabbel voor
sportfeesten, kulturele mani-
festaties en grootse bloemen-
corso’s en kavalkades.

In 1907 ging de stoet op
paasdag en op tweede paasdag
uit. Twee keer kon men ’le
grand cortége déguisé’ bewon-
deren. Toen al was er een
praalwagen van de "Rat Mort’
te zien.

Of het niet genoeg was, ging
ook nog een grootse stoet uit
met Pinksteren, toen onder het
tema ’Intrede van de Oosten-
dse koninginnen’. Eigenlijk
waren het ‘missen’ die verko-
zen waren om op de praalwa-
gens te zitten of in grote groep
in de stoet op te stappen. Zo
waren er ook de verkoopsters
die in de hallen van Parijs
werkten.
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In 1908 besloot men maar
één dag kavalkade-stoet met
Pasen te houden en wel twee
keer met Pinsteren, omdat
men dan beter weer verwacht-
te.

De karnavalstoet van Pasen! 1907

Als men die reeksen prent-

kaarten van 85 jaar geleden be- /

kijkt, dan is men gelukkig nog
die oude herinneringen aan de
glorieperiode van Oostende te
kunnen zien.
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Uit die 70-tal kaarten die
over de stoeten na 1907 en
1908 uitgegeven werden, laten
wij er een paar zien.




