Men heeft het ondertussen ge-
zien bij de kerk van het Haze-
gras. De restauratie was on-
betaalbaar. Dit allemaal voor
een handje vol regelmatige
kerkgangers.

Als men het Vlaamse land
doortrekt, ziet men overal
kerktorens in de stellingen
staan. Sommigen vele maan-
den, om niet te zeggen jaren.
Soms lopen de kosten zo
hoog op, dat men het werk
over enkele jaren moet sprei-
den. Denk maar aan de kathe-
dralen van Brussel en Ant-
werpen. En aan die klooster-
kerk in Brugge die men heeft
verkocht en waarin een feest-
zaal kwam.

Omer Vilain over de tijd van toen

Vervallen kerkgebouwen

Enkele jaren geleden vertelde een con-
structeur ons dat in de komende jaren
verschillende kerkgebouwen in ons land
zouden verdwijnen. Het onderhoud kost
te veel. De kerkgangers die grote geld-
schieters waren, zijn verdwenen en er
zijn ook niet meer voldoende gespeciali-
seerde firma’s die restauratie van de ge-
bouwen durven aan te pakken.

In de steigers

We hebben de Sint Petrus-
en Pauluskerk jarenlang in de
steigers zien staan. De kerk
heeft twee oorlogen door-
staan. Het gebouw werd tij-
dens de jaren 40 beschoten en
gebombardeerd. Het prachtige
gebouw is ondertussen be-
schermd. De H. Hartkerk
werd na driekwarteeuw ook.
onderworpen aan een grondi-
ge herstelbeurt. Nu staat de
Sint-Jozefskerk, die een ko-
ninklijke parochie is, aange-
zien de koninklijke villa in
haar parochie ligt, ook in de
steigers. De kerk had een goe-
de renovatiebeurt nodig, of-

rond de grote toren.

wel moest ze afgebroken wor-
den. Twee kleine torentjes
van de hoge toren waren naar
beneden gevallen, met alle
gevolgen vandien. De kerk
was dringend toe aan een res-
tauratie. De herstelling zal te-
gen 2001 voltooid zijn, dan
viert de Sint-Jozefskerk haar
100-jarig bestaan.

De Sint-Jozefskerk anno 2000 met

de afgebroken torentjes

Ook in de regio hebben al
diverse kerktorens, denken we
maar aan Leffingen en nu ook
Middelkerke, in de steigers
gestaan.

De nieuwe kerken die de
jongste jaren opgetrokken
worden, bouwt men ietsje
eenvoudiger. Ze hebben een-
voudigweg geen torens meer.



