Omer Vilain over de tijd van toen

In de Vlaanderenstraat

¥ OOSTENDE - De drukke wandelstraat tussen het Wapenplein en de zeedijk kent iedereen. De
Vlaanderen droeg vroeger echter twee namen.

De straat tussen het Wapenplein
en de Langestraat was de Katte-
straat. Het verdere breed gedeelte
van de e straat tussen de Katte-
straat en de zeedijk was de Kal-
vermarkt.

De Vlaanderenstraat had altijd een
grote aantrekkingskracht op de
wandelaars, maar de verschillende
benamingen brachten wat moei-
lijkheden met zich mee. Daarom
werd de volledige straat tussen het
Wapenplein en de zeedijk defini-
tief herdoopt tot de Vlaanderen-
straat. Het is nog steeds een be-
langrijke straat bij de toeristen.
Als de Oostendenaars over de
Vlaanderenstraat spreken, dan
~ weet men dat men het heeft over
de belangrijkste toeristische straat

van Oostende. Wel zijn er in de

loop der jaren veel zaken veran-
derd. Vroeger had men er een
drietal bioscopen, terwijl op de
hoek van de Van Iseghemlaan de
grote Koninklijke Schouwburg
stond.

De Vlaanderenstraat rond 1905.
(Foto collectie Omer Vilain)

James Ensorgalerij

Voor de bewonderaars van de we-
reldberoemde kunstschilder James
Ensor, die heel zijn leven in de
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De Vlaanderenstraat met het hotel
George V een eeuw later.

(Foto collectie Omer Vilain)

Vlaanderenstraat woonde, is de
Vlaanderenstraat zowat de straat
van de Oostendse kunstenaar ge-
worden. Dat is ook de reden waar-

om de overdekte wandelgalerij die
de Vlaanderenstraat met de Chris-
tinastraat verbindt al driekwart

-eeuw de James Ensorgalerij wordt

genoemd. Tot 1923 was dit nog de
Leopold II-galerij.

In de jaren dertig was er bijna
geen belangstelling meer voor de
James Ensorgalerij. Door de bom-
bardementen van 1940 waren er in
het centrum echter zodanig veel
winkels vernield dat er winkelpan-
den tekort waren. De bijna volle-
dig leegstaande James Ensorgale-
rij werd na de Tweede Wereldoor-
log dan ook heel vlug door mooie
winkels ingenomen. Omdat de
straat met een glazen koepel over-
dekt is, en men er beschermd was
tegen regen en sneeuw, noemt
men de James Ensorgalerij in
Oostende ook wel de ‘Glazen-
straat’. Nu hoort men die naam
nog altijd heel regelmatig, want
veel Oostendenaars kunnen met
moeite de James Ensorgalerij in
hun geheugen prenten.



