Omer Vilain over de tijd van toen

Het Leopold I-plein

Heel binnenkort
wordt het mooiste
plein van Oostende,
het Leopold I-plein,
onder handen geno-
men.

e omgeving van het Leopold

I-plein heeft in de loop der ja-
ren al enige verandering onder-
gaan, want de gebouwen die er in
het begin van de jaren 1900 ston-
de, zijn allemaal afgebroken en
vervangen door flatgebouwen.

Het Peird

Op de afbeelding met het algeme-
ne zicht ziet men het Hotel de la
Commune, genaamd naar de Place
de la Commune (Gemeenteplaats),
naam die het plein bij de aanleg
kreeg. Al van toen het beeld van
koning Leopold I, gezeten op zijn
Brabants ros, er onthuld werd,
hebben de Oostendenaars het plein
nooit meer anders genoemd dan
,.Het Peird”.

Dat kinderen en volwassenen op
de foto zo maar in het midden van
het plein staan, bewijst dat er toen
nog maar heel weinig verkeer was.
Dat is vandaag niet meer denk-
baar.

Het hoekhuis aan de Torhoutse-
steenweg/Warschaustraat ~ dateert
uit de tijd dat er een brouwerij ge-
vestigd was. Typisch is de afslui-
tingsmuur zonder vensters, door

Oostendenaars een ‘blinde muur’~

genoemd. Uiterst rechts ziet men
nog een deel van de kiosk waar
muziekkorpsen in de zomermaan-
den hun beste melodieén lieten
horen. Rechts op de hoek staat het
café Nouvel Auto-Garage.

Verdwenen kroon

Op de tweede foto zien we het

half verheven kunstwerk aan de
rechterzijde van het monument.
We zien een vrouw die gekroond
wordt in het jaar 1830. Helaas is
het kroontje, dat door een engel
aangereikt wordt, sinds vele jaren
verdwenen; wellicht is het gesto-
len. Ondanks diverse oproepen is
het tot op heden nog niet boven
water gekomen. Sommige bewe-
ren dat gewone dieven het kroon-
tie ontvreemd hebben, anderen
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et Peird’.

schrijven de diefstal toe aan de
Duitse bezetter tijdens de Eerste
Wereldoorlog en enkele zijn er
van overtuigd dat personen die te-
gen de koninklijke familie zijn, als
daders mogen worden beschouwd.
Toch hopen de Oostendenaars dat
het kroontje ooit ergens wordt ont-
dekt, zodat het mooie standbeeld
van koning Leopold I weer volle-
dig is.

Het Leopold I-plein rond 1906.

Het half verheven beeldhouwwerk aan het Leopold I-monument.




