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De geloste vis aan de Visserskaai (nu Vindictivelaan) nabij het eerste dok (circa 1905).
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Een gelost visserschip. Men ziet de vislossers en de manden die men vult (circa 1925).
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Arrivage de polssons.
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De triéertafel en de manden met vis die nog moeten gesorteerd worden (circa 1 930).

Eén van de meest typische be-
roepen in de visserij is dit van vis-
Josser. In onze kusthavens zijn
het de mannen die in zeer grote
snelheid de vis uit de schepen ha-
len en op schragen sorteren. De
vis wordt per grootte en soort in
manden geworpen, terwijl het be-
waarijs geregeld van de sorteer-
tafels geveegd wordt.

Vislosser is een zwaar nachte-
lijk beroep, dat tot de vroege och-
tend duurt. Men lost de schepen
om de vis in de vroege ochtend te
kunnen aanbieden aan de visko-
pers op de veiling in de vismijn.

Ze staan aan de rand van de kaai-
muur, in weer en wind te werken.
Als geen schepen met vis binnen-
gelopen zijn, moeten ze 0Ok niet
lossen. Tegen het weekeinde,
wanneer er geen verkoop in de
vismijn is, moeten ze 00k niet 2an
de slag. Zo kende ik tot voor een
paar jaren een Oostendenaar die
voor twee a drie dagen per week
naar Qostende terug kwam (hij
woonde sinds zijn huwelijk ergens
in de provincie Limburg). Hij
werkte hier een paar nachten en
kon gedurende de dag uitrusien.
Nog zie ik Henri. zo heette hij, in

de zomer van zijn rust genieten
op het strand. Het was een bonki-
ge sterke kerel, meestal met pijp
in de mond. Ik denk dat hij nu
met pensioen is want ik zie hem
nooit meer. Wie met hem kennis
maakte zou nooit gedacht hebben
dat hij een vislosser was. Vroeger
had men voor dergelijke typische
kustbewoners meer Dbelangstel-
ling. Op verschillende oude
prentkaarten ziet men ze nog. Zo
lang de oude vismijn aan de Vis-
serskaai bestond (tot 1934) kon-

den de stadsmensen en de toeris-
ten het lossen van dichtbij mee-
maken. Sedert de vismijn aan de
overzijde van de haven in gebruik
genomen is, weten heel wat Oost-
endenaars niet meer wat er zoal
in de vismijn gebeurt. Tenslotte :
vislosser is typisch Vlaams. Je
moet het in de dikke Van Dale
niet opzoeken, het staat er niet in
vermeld ! Het is het enige woord
niet dat we reeds vruchteloos in
de Van Dale opzochten.

Omer VILAIN



