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Het monument van Leopold-Il

In juli was het juist 60 jaar gele-
den dat het monument van Ko-
ning Leopold II aan de ,,Drie Ga-
pers” aan de Zeedijk met een gro-
te plechtigheid onthuld werd. Het
ruiterstandbeeld, gericht naar de
zee, is de weergave van de toe-
spraak van Leopold II toen hij
nog Prins en aldus automatisch
senator was. Hij zei toen in de
Senaat : ,,Een land dat aan de zee
grenst is geen Klein land.” Zijn
voorkeur voor QOostende als va-
kantieverblijf en de aanleg van de
Koninklijke Galerijen, die groten-
deels door hem betaald werden,
hadden het Stadsbestuur er toe
aangezet deze plaats te kiezen. De
onthulling op 19 juli 1931 werd
bijgewoond door Koning Albert
en Koningin Elisabeth. Het
beeldhouwwerk is van de hand
van Alfons Courtens, terwijl de ar-
chitekturale nitvoering van Anfoi-
ne Courtens is. Terwijl het ruiter-
standbeeld hoog staat, ziet men
beneden de natie symbolisch uit-
gebeeld door een vrouwenfiguur

met wuivende hand. Rechts ziet
men de bevolking van Oostende,
in vissersklederdracht uitgebeeld,
de vorst dankend voor het groots
maken van Oostende. Links zijn
Kongolezen met gebroken hand-
boeien, Leopold IT dankend voor
zijn strijd tegen de Arabische sla-
venkopers in Kongo en het feit
dat hij slavenhandel in Belgisch
Kongo verboden had. Of dit nu
met alle huidige gevoelens ten op-
zichte van het kolonialisme van
die tijd overeenstemt is een ande-
re zaak. Het beeld is wel een per-
fekte weergave van hoe men in
die tijd Leopold II, overleden in
1909, zag. Een stout grapje van
de Oostendenaars is steeds : ,Ken
je de sterkste man van Qost-
ende ?” waarop hij naar de man
vooraan in de boot wijst. En
;veaarlijk, als men niet eens dub-

lzinnig dat ondefdecl van de
boot nader békﬁ'l‘é"t, dan kan men
zich wel iets anders indenken dait

een dol die door de boeg steekt. . £
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Het ruiterstandbeeld met de twee groepen : de bevrijde slaven
(links) en de Oostendse bevolking (rechts)




De onthulling van het monument van Koning Leopold II op 19 juli 1931



