Omer Vilain over de tijd van toen

De koninklijke muur

.. OOSTENDE - In de
periode van Leopold I
was het koninklijke
chalet voor de koning
werkelijk een konink-
lijke residentie die de
bewondering opwekte
van de eerste kusttoe-
risten.

Alles wat in Oostende met koning

Leopold II te maken heeft, straalt
nog de Oostendse glorieperiode
van het begin van de vorige eeuw
uit. Denken we maar aan het ko-
ninklijke chalet en het Konings-
park uit 1885. Dat park was volle-
dig ommuurd, zoals te zien op de
oude kaart uit 1890. In de muur is
een poort te zien waar de schild-
wachten van de koning de wacht
hielden en elkaar aflosten. Na bij-
na anderhalve eeuw rest van de

Het koninklijk chalet was vroeger volledig ommuurd. (Foto collectie Omer Vi-

lain)

muur enkel nog het stuk tegenover
het zwembad.

Wie op de oude prentkaart goed
kijkt, ziet nog sporen lopen. Hier-
langs voerde men met kantelwa-
gentjes zand naar het Maria Hen-
drikapark. Het was de wens van

koning Leopold II om het park te

verbinden met de zee. Die wens is

ook in vervulling gekomen in de
vorm van de Koninginnelaan. Het
restant van de muur aan het
zwembad is dan ook een histori-
sche herinnering aan de periode
van Leopold II in Oostende.




