Omer Vilain over de tijd van toen

Rond het station

I . OOSTENDE - We
hebben er al verschil-
lende keren op gelet
dat er in Oostende
straten en wijken zijn
die de Oostendenaar
over het algemeen niet
kent. Hij woont er niet,
moet er niet heen en
komt er nooit voorbij.

Zo is het ook met veel straten van
de wijk Hazegras. We denken
maar aan het café Cap Horn op de
hoek van de Slachthuiskaai en de
Oesterbankstraat. Het gebouw met
de gebogen gevel is een van de ty-
pische gebouwen van de wijk. Het

gebouw is sinds mensenheugnis

een café. In de Tweede Wereld-
oorlog waren de uitbaters uit
Oostende weggevlucht. De Qost-
endse scouts hadden de toestem-
ming gekregen om het gebouw
grotendeels als hun basis te ge-
bruiken. Hoewel de Duitse bezet-
ter niet altijd scoutsgezind was,
werd de bezettting van het toen-
malige café Boudha door de Duit-
sers getolereerd.

Stationsgebouw

| Eén ander ‘gebouw dat veel stads-
genoten niet kennen, is de linker-
vleugel 'van het station. Destijds
was het gebouw opgevat als hotel
en restaurant. De ligging bij het
station was daartoe ideaal. Hoewel
het gebouw goed te bezichtigen is,
wandelen maar weinig mensen tot
aan het einde van de gevel. Een
haagje verschuilt er een ‘trap die

.

Café Cap Ho'r, of

naar de kelders van het station af-
daalt, maar die nu door niemand
nog gebruikt wordt. We weten
zelfs niet of de kelders nog ge-

het ‘vroegere café Boudha. (foto OV)

bruikt worden. In elk geval is het
station een statig gebouw, waar de
Engelse toeristen destijds met res-
pect naar keken.




