Volksstuk in 5 bedrijven van: Fitzgerald Kusz
Regie: Rik Lamote

Zaal Vuurtoren Th. Vanloostraat 32, 8400 Oostende
21,22,28 febr. 2003 en 1 maart om 20u
23 febr om 19u




Woordje van de regisseur:

Zwijg, Kleine!',
herkenbaarheid waar je stil van wordt

Beste toneelliefhebbers,

Keer even terug naar je eigen communiefeest..
Zet je aan je eigen feestdis en wees eventjes het feestvarken.

Zwijg, kleine!" wordt dan heel herkenbaar, ook al speelt het zich
af in een ander milieu.

Het theaterstuk brengt een scherpe analyse over onze manier
van feesten; het tekent de karakters op het randje karikaturaal
af en levert het nodige drama.

De hoofdfiguur is onze plechtige communicant Eddy. Hij is ons
monddood feestvarken, dat zich manoeuvreert doorheen het
volwassen geweld. Met zijn humor en verbeeldingskracht zal
enkel zijn familie hem over het hoofd zien. Wij niet!

Wat zou een feest zijn zonder eten en drinken?

Razendsnel zien we schotels in geuren en kleuren de revue pas-
seren en liters alcohol die achterover gegoten worden.

Het versneld tempo beklemtoont zodanig de overdadigheid dat
die onmenselijk en walgelijk wordt.

Dat drank de gevoelens gemakkelijker doet spreken, moet ik Jul-
lie niet vertellen.

Soms met alle gevolgen van dien...

In naam van het bestuur en de spelers, wens ik Jullie een fijne
toneelavond toel!

Rik Lamote
Regisseur




Korte inhoud:

We worden uitgenodigd op het communiefeest van Eddy.
Leuke cadeaus voor de communicant, veel eten en drinken
voor de genodigden en gezellig babbelen met de familie.
Dit zijn de verwachtingen van moeder Yvonne voor het
feest waar ze jarenlang naar uitgekeken heeft. Ze slooft
zich dan ook uit om het iedereen naar de zin fe maken en
te zorgen dat er sfeer is aan de rijk gevulde tafel.

Het feest verloopt echter niet zoals Yvonne het zich had
voorgesteld. Niet alle genodigden schieten goed op met
elkaar. Er wordt veel te veel gedronken, er worden
schunnige moppen verteld en er valt af en toe een hoog
woord. Als klap op de vuurpijl ligt vader Robert dwars en
dreigt het hele feest in het water te vallen...

| 'Zwijg, kleine!l' is een volksstuk in 5 bedrijven.
Er is pauze na het 3de bedrijf




De acteurs:

Eddy, de communicant: Frank Jongbloedt
Yvonne, zijn moeder: Cynthia De Clerck
Robert, zijn vader: Jos Verhaeghe
Nonkel Willy: Henri Blondé
Tantanna: Anita Daschot
Gerda, een vriendin: Cynthia Decoo
Frangois, haar man: Michel De Wit
Jacqueline, een nicht: Tine Verhaeghe

De technische ploeg:

Decor: Henri Laplasse, Daniél Lepeire, Nick Lepeire,
Willy Lepeire, André Verleye, Reimond Vogelaere
Licht en geluid: Kristof Demuenynck, Martijn
Verhaeghe

Grime: Cecile Baete, Tonia Coulier, Rita Gombert
Reservatie: Ginette Beyen

Onthaal en bar: Josiane Goderis, Jacqueline
Demeulemeester, Christiane Leeman, Daniél Lepeire,
Eric Louagie, Marina Nollet, Linda Vanlyssebettens
Kok van dienst: Marina Nollet

Dank voor uw bezoek en tot volgend jaar op 20,
21,22, 27 of 28 februari 2004




