Op 8 juli 2021, overleed Jan Ameel. Oudleerling en oud-
intern van het Atheneum (KAI, 1EC 1973). Jan was ook
oudcollega aan het SHTIO, waar hij Frans en Zedenleer
gaf en later was hij een zeer gewaardeerde collega in
het CDO. Daar was hij tewerkstellingsbegeleider en zette
zich volop in om de leerlingen aan een deftige job te hel-
pen. Op het einde van zijn loopbaan was hij medewerker
bij onze scholengroep in de Spilliaertstraat.

Al die tijd was Jan ook heel actief in het ABVV-ACOD on-
der meer als ofgevaardigde onderwijs in het afdelingsbe-
stuur van Qostende en tussen zijn opdrachten in SHTIO en
CDO werkte hif als gedetacheerde in het ABVV, waar hij de
verantwoordelijke was voor internationale contacten. Dat
resulteerde in een verblijf in Oekraine. Later werd hij nog
Voorzitter Gewestelijke Basisvorming West-Viaanderen. Af
en toe kwam zijn anarchistisch trekje naar boven en hij kon
niet nalaten van soms eens de hiérarchie van de vakbond
uit te kleden wanneer hif het nodig vond. Dat werd hem
natuurlijk niet in dank afgenomen, maar hij vond dat de
vakbond de socialistische ideologie moest blijven volgen, in
dienst van het gewone werkvolk.

Jan was ook heel actief in jeugdclub “De Kim" als begelei-
der van kwetsbare kinderen en later als lid van de raad van
beheer.

Zijn overlijden was een complete verrassing voor ons alle-
maal.

Ik zag Jan nog aof en toe, voor de Coronatijden, toevallig
in het sportcentrum en af en toe kwam hij naar de twee-
maandelijkse etentjes met oud CDO-medewerkers.
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Bij onze sporadische ontmoetingen de laatste jaren, her-
innerde hij mij steeds aan de band die onze families had-
den. inderdaad, onze papa’s, Fred en Georges, waren dikke
vrienden gebleven na hun schooltijden aan het atheneum
{ TLWIS 1945). Dus ik “kende “ Jan en familie al heel lang,
maar ik heb hem pas voor het eerst ontmoet toen hij col-
lega werd eind jaren 70. Maar echt goed heb ik Jan nooit
gekend. ledereen kende Jan, maar bij navraag bij collega
‘s, bleek dat niemmand hem echt kende.

Woat ik wel weet is, dat Jan steeds geéngageerd was wan-
neer het over het welzijn van de leerlingen ging. Hij was de
eerste om indertijd onze “ Groene “leraar te steunen bij het
begeleiden van probleemjongeren. Hij was er ook bij toen
de projecten met de leefsleutels ( jongeren met drugspro-
blemen) werden opgestart. Alhoewel hij zeer sociaal en
democratisch ingesteld was, kon hij, indien nodig, resoluut
ingrijpen wanneer dat nodig bleek te zijn.

Ik zal mij Jan blijven herinneren als iemand die, onder een
soms norse bolster, een heel sociaal geéngageerde mens
was, met een hart voor het welzijn van de leerlingen en de
mensen in het algemeen.

We gaan hem sowieso missen.

Thierry De Decker (KAl, TWetA, 1970)
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