Het Apostolaat ter Zee is een internationaal organis-
me dat tot doel heeft alle Zeevarenden over gans de
wereld bij te staan en hen een morele steun te ver-
schaffen in de bijzonderste havens over de wereld. Diep
bewust van de akelige verlatenheid van de Zeelieden in
de vreemde en van de schaamteloze uitbuiting waarvan
vele onder hen het voorwerp zijn ten gevolge hun on-
bekendheid met de gebruiken, de taal, de waarde van
het geld, wil het Apostolaat «hemen» stichten, «clubs»
of « Tehuizen » waar de Zeelieden met een warme gene-
genheid ontvangen en geholpen worden. Het zoekt te-
vens naar alle mogelijke middelen om de zeevarenden
wat meer levensvreugde en een menswaardig bestaan
te verschaffen.

In een havencompleks zoals dat van Oostende diende
er zeker iets gedaan in die zin. Gezien het overweldigend
belang nochtans van de visserij voor deze haven zal er
min moeten gesteund worden op het uitzicht «ontvangst»
dan wel op de steun voor het leven op zee en de sociale
hulp bij de vissersgezinnen. Uitzonderlijk zullen hier in
Oostende vreemde zeelui komen zoeken naar een club
voor wat verzet: de vissers wonen meestal in de na-
bijheid van de haven ; alleen enkele vissers die geen
gezin, meer hebben zullen af en toe wel hun toevlucht
wensen te nemen tot een Zeemanstehuis. Wat wel
meer zal nodig zijn bij onze vissers, dat is gezonde be-
zighouding voor de lange reis naar- en van de visserij.
Voor de grote schepen duurt de reis drie tot vier da-
gen naar de plaats waar ze vissen, en evenveel om
terug te keren. Tussen hun wachten in, hebben de vis-
sers dan weinig of niets te doen, gezonde verstrooiende
en toch vormende lektuur is op die momenten uiterst
welkom.

Er moet ook voornamelijk rekening gehouden worden
met de gezinnen van de vissers. Een huismoeder waar-
van de man visser is staat voor een zeer zware taak :
haar man is amper twee, drie dagen thuis tussen twee
reizen in, en deze reizen duren van tien tot twintig da-
gen volgens de grootte van de schepen. Moeder de
vrouw staat dus gans alleen voor het huishouden, voor
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de opvoeding van de kinderen, voor de financiéle be-
reddering evenals voor allerhande administratieve for-
maliteiten waarmede onze twintigste eeuw ons zo rij-
kelijk heeft bedeeld. Zo men hier nu nog bijvoegt dat
de visser aan een zwaar minderwaardigheidskompleks
lijdt zodra hij voet aan wal zet, dan zal men goed be-
grijpen dat zijn echtgenote geen praktische hulp van
hem zal verwachten binst zijn korte oponthoud thuis.
Deze twee of drie dagen worden veel meer aanzien
als dagen van verzet en verstrooiing, en de echte vis-
sersvrouwen zullen zorgen dat ze vrij zijn op die da-
gen om met vader uit te gaan.

Het is rekening houdende met al deze faktoren dat
het Apostolaat ter Zee zich hier te Oostende heeft in-
gericht : er werd een tehuis gesticht met logements-
mogelijkheid voor een dertigtal personen. Om te ver-
helpen aan de schaarsheid van de vraag naar loge-
ment vanwege de vissers of zeelieden worden ook op
bepaalde tijdstippen toeristen aanvaard op pensioen ;
dit heeft het voordeel zekere inkomsten aan te schaffen
om de zware kosten van zo een tehuis te helpen dek-
ken. Vanuit het tehuis gaan er ook geregzld kisten
met bceken naar de grote rederijen om aan boord van
de schepen gezonde lektuur te verschaffen. Deze varen-
de boekerij neemt steeds uitbreiding op aanvraag van
de zeelieden zelf en bereikt ook reeds enkele staatsdien-
sten. Er werd beroep gedaan op edelmoedige medewer-
king om stilaan ook en sociale dienst voor de visserij
in te richten. Zo worden geregeld de zieken en gekwet-
sten bezocht thuis of in hospitalen en klinieken. De no-
dige voetstappen worden aangewend om asociale toe-
standen te normalizeren. Deze bezoeken openen de weg
naar de gezinnen waar soms ongelooflijke toestanden
ontdekt worden waaraan dan zo goed mogelijk wordt
verholpen er mag gerust gezegd worden dat veel
leed reeds gelenigd werd en vele, vaak onbekende el-
lende geheeld is geworden.

Apostolaat ter Zee te Oostende is stil begonnen maar
groeit stilaan tot een goed geordend centrum waar een
warm hart klopt voor alwie de zee bevaart !
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