Theater Aan Zee voortaan zonder vaste theaterzaal

Oostende een Illusie armer

De enige vaste theaterzaal in Oostende ‘De Illusie’ gaat onder de sloophamer.
Hiermee valt niet alleen het doek voor het theater dat jarenlang het culturele
gat in Oostende vulde. Tegelijk gaat er in deze stad opnieuw een zoveelste mooie
gebouw met Art Noveau- allures tegen de vlakte om plaats te maken voor haar
Nieuwe Oostendse Kunstvariante: een inspiratieloze blokkendoos van
appartementen. Voor een stad met evenementen als TAZ is dit op zijn minst een

bizarre vertoning.
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Op DONDERDAG 3 AUGUSTUS 2006 dragen wij de Illusie
symbolisch ten grave.
Om 17u vertrekt een begrafenisstoet van op het
stationsplein richting de Illusie. Daar
omstreeks 17.15u een bloemenkrans n
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