De eerste urbanist van Oostende

80 jaar geleden
overleed Leopold II

Op 17 december 1909 overleed
Koning Leopold II op 74-jarige Roi des Relges sur la dis 4
leeftijd. Deze vorst die een avon- ot
tuurlijk leven achter zich had,
werd door velen gehaat om zijn
kolonialistische plannen met
Kongo, of om zijn verschillende
wulpse amoureuse perikelen.

Doch hoe men het ook bekijkt.
Oostende had in feite een eigen
koning in Leopold II. De hele
bloei van Oostende. van het klei-
ne vissershaventje tot Koningin
der Badsteden, was grotendeels
aan Leopold II te danken.

Als jonge prins had hij al in de
senaat een toespraak gehouden
waarin hij liet opmerken dat een
land dat aan de zee grenst. geen
klein land is. Zijn voorliefde voor
Oostende was van in het begin
reeds bekend.

Hij wenste een Koninklijk Cha-
let in de duinen van Mariakerke
te laten bouwen. (Mariakerke
was toen nog een zelfstandige ge-
meente en de grens liep tot aan de
huidige Parijsstraat). Na de bouw
van dit chalet werd in 1877 een
groot deel van Mariakerke bij
Oostende geannexeerd. Van dan
af zou Leopold II waarlijk de ur-
banist van Oostende spelen.
Vreemde architekten werden
door hem met opdrachten belast
en het kleine Oostende zou de al-
lures van een grote badstad
krijgen.

Tussen de grote werken die ver-
wezenlijkt werden vermelden we
de aanleg van het Maria-Hendri-
kapark (grotendeels op gronden
door Leopold II zelf betaald), de
aanleg van de Koninginnelaan en
de 2 Squares (waarlangs men
geen huis mocht bouwen zonder
de goedkeuring van gevelteke-
ning). De verbinding van het Bos-
Je met Mariakerke, die later de
Elizabethlaan zou worden, de
aanleg van het Albertpark, de
bouw van de Koninklijke Galerij-
en en de Koninklijke Schouw-
burg.

Het jaar 1905 zou vooral een
bijzonder jaar worden. Toen wer-

om de inhuldiging van de nieuwe
havenwerken te vieren (het ver-
breden van de havengeul, nieuwe
dokken, loodsen en vooral de
bouw van de de Smet de Naeyer-
brug), de ingebruikneming van




het nieuwe postgebouw en de in-
wijding van de nieuwe hoofdkerk
Sint-Petrus en Paulus. In septem-
ber 1905 hadden er in Oostende
grootse feesten plaats.

Inmiddels was de roem van on-
ze badstad tot ver buiten onze
grenzen gegaan. Vreemde vorsten
en le Tout-Europe kwamen naar
hier. Ook beroemde musici en an-
dere kunstenaars kwamen in het
Kursaal of in de Koninklijke
Schouwburg optreden.

Tot het in 1909 stil werd. De
Koning was stervende en toen hij
op 17 december overleed, stierf er
een deel van de roem van QOost-
ende en werd een grote bladzijde
omgedraaid : die van de Belle
Epoque.

Omer Vilain

Bij de foto’s

Koning Leopold II wandelend
langsheen de Zeedijk. Een jaar la-
ter zouden op diezelfde plaats de
Koninklijke Galerijen gebouwd
worden. Let op de 2 bewakingsa-
genten achter de Koning en de
knaap op het strand die zijn muts
ter begroeting afneemt. (circa
1903)
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De Koning in het gezelschap
van Mouzafer-ed-Dine, Sjah van
Perzi€ op de Wellingtonhippo-
droom (1900) :
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Koning Leopold II wandelend
in de tuin van zijn Koninklijk
Chalet. Men ziet rechts een deel
van de tentoonstellingsgalerijen

in de Parijsstraat en links het gro-
te gebouw dat als feestzaal en
wintertuin moest dienen. (circa
1904)



