Het was een Oostendse schone met dui-
delijke zuiderse allures die ons had uit-
genodigd naar haar lievelings restaurant.

Restaurant « La Pizza» is gelegen in de
Langestraat te Qostende. Zo’n achttal
Jjaar terug werd de zaak opgezet door de
uit Halié afkomstige Gaetano Mauro.
Omdat de specialiteit van het restaurant
«pizza» is en het ook het uitverkoren ve-
recht was van onze gastvrouwe besloten
we eveneens tot een uitgebreide pizza-
schotel.... Teneinde iets van mijn man-
nelijke waardigheid te herstellen, bestelde
ik een karaf rood fonkelende Valpolicel-
li. Waarmede ook al bewezen werd dat
een degelijke rode wijn niet altijd duur
hoeft te zijn.

Het interieur van La Pizza is ongedwon-
gen gezellig. Zonder overdrijving roept
het daarenboven de sfeer op van het ty-
pisch Italiaanse restaurant. Het rood-
groen van de Italiaanse vlag inbegrepen.
Een achtergrond muziekje speelt bij tus-
senpozen romantische Italiaanse muziek.
Om weemoedig bij te worden of heel ro-
mantisch. Zelfs als niet Italiaan krijg je
er heimwee bij. Wat ten dele ook kon
worden toegeschreven aan ons tweede
karafje wijn dat we dronken op het goe-
de verloop van ons prille samen zijn,
Maar geen problemen. In restaurant « La
Pizzay valt dat niet op.

Papa, Vincent, Danny en
Guy

Het was tegen het einde van de jaren vijf-
tig dat vader Mario Mauro met zijn ge-
zin vanuit het zonnige Napels in de
sombere Belgische koolmijnenstreek van
de Borinage belandde. Vele jaren later,
om precies te zijn in 1970 kwam één van
de zonen Mauro zijn geluk beproeven te
Oostende. Het was Gaetano Mauro die,
zoals dat heet het levenslicht had mogen
aanschouwen in Napels.

In Oostende leerde hij de lieftallige Lin-
da kennen en trok aan de slag als kelner
in achtereenvolgens dancing The Ranch
en The Groove. Zijn vriendelijkheid en
symphaticke manier van omgaan met de
mensen bleven niet onopgemerkt. Gae-
tano kreeg dan ook het aanbod om in het
toen heel bekende restaurant « Marina »
op de Visserskaai te gaan werken. Daar
leerde hij in de keuken zijn stiel. Van dan
af wist Gaetano Mauro wat hij wou. Om-
strecks 1975 opende hij samen met Dan-
ny het restaurant La Pizza in de
Langestraat te Qostende.

Bedoceling was cerlijk bereide Italiaanse
gerechten aan te bieden aan een zeer ruim
klienteel. En het dient gezegd, daar zijn
Gaetano en zijn vriend Danny inmiddels
bijgestaan door vader Mario zelf en het
jonge broertje Guy aardig ingeslaagd.
Wat zij bieden is een Italiaanse kwali-
teitskeuken en dit tegen eerlijke prijzen.

«RESTAURANT LA PIZZA »

Pretenticloos lekker en zeer gevarieerd
zodat ook de meest veeleisende gast aan
zijn trekken komt.

Handelaars, toeristen,
paardenliefhebbers

In 1978 kocht Gaetano zich een ren-
paard. Een paard speciaal getraind voor
de drafkoersen dat loopt onder de stal
«Ecurie La Pizza», en de kleuren voert
van de Italiaanse vlag. Dat wil zeggen
rood en groen. De naam van het paard
is « Premiere Fugue ». Dit jaar eindigde
het reeds 3de, 2de en op 3 november was
het te Kuurne nummer één. Dat verklaart
dan ook de vele liefhebbers van paar-
desport die men in restaurant La Pizza
kan aantreffen.

Overigens is het klienteel zeer divers. Al
naargelang de uren van de dag en de da-
gen van de week zijn het mensen die een
stukje willen gaan eten onder de werku-
ren na afloop van hun dagtaak of die ge-

woon eens een dagje of avondje uit zijn.
Handelaars, bedienden, toeristen en heel
veel Oostendenaars. Velen werden intussen
gocede vriend aan huize. Ze hebben het dan
veelal over « papa» inplaats van Mario en
« Vincent» in plaats van Gaetano.

Ook de koffie is er werkelijk uitermate lek-
ker. En al eens een sambuca gedronken?
[taliaans eten in la Pizza is heerlijk om
tal van redenen. Je weet bij voorbaat dat
het niet duur is. Je zit er op je gemak,
de menukaarten zijn beknopt en over-
zichtelijk en je wordt er niet behandeld
als klant doch als gast.

Een zuiderse gastvrijheid die men hier he-
laas nog maar zelden aantreft.

Wie iets wil smaken van het land van
Bertolucci, Umberto Eco en Picoli raden
we zeer zeker « La Pizza» aan.
Italiaanse gastvrijheid aan de Belgische
kust.

La Pizza is gevestigd in de Langestraat
nr 20 te Oostende.
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