Taverne Ter Cuere...

EEN ZAAK VOOR RUSTIGE MENSEN EN
SNOOKERSPELERS

Ter Cuere naar de naam van een oud
Bredens gehucht en een gelijknamige
heemkundige vereniging opende eind
1977 haar deuren. Waar voorheen de
zwierige en vaak ook rumoerige dancing
de King was gevestigd startten de gebroe-
ders Gilbert en Rik Watty inderdaad in
dat jaar met hun taverne.

Thans bijna acht jaar later één van de be-
tere zaken in het Oostendes stads-
centrum.

Hetl interieur is gezellig ouderwets, de be-
diening vlot en charmant en dankzij de
pool- en snokertafels de ontspan-
ningsmogelijkheden up-to-date. Maar
ook aan de gevel zelf werd de nodige aan-
dacht besteedt waarop dan ook heel wat
nieuwsgierige toeristen blijken af te
komen.

Kortweg, een succesrijke zaak met een
vast klienteel van jong tot oud en aange-
vuld met de talrijke vakantie en weekend-
passanten. Een zaak ook waar men
steeds terecht kan om iets lichts te eten
en waar men bij het bestellen van een kop
Koffie nog automatisch een tweede krijgt
bijgeschonken door de mooie Carol.

Grootse snookerzaal

Unick aan Ter Cuere is eveneens de in ju-
ni van dit jaar geopende snookerzaal met
zijn zes tafels. Deze zaal werd daartoe
speciaal ontworpen en is met zijn zes ta-
fels meteen de tweede grootste in ons
land.

In november van dit jaar gingen ook daar
de wintercompetities snookeren van start
terwijl de club Ter Cuere ook meespeelt
in het Provinciaal Clubkampioenschap.
In september van volgend jaar wordt er
ten andere voor de eerste maal het « First
Classes open snookertornooi » georgani-
seerd. Een wedstrijd waaraan heel wat
belangrijke prijzen zullen verbonden
zijn,

Heel bijzonder aan de snookertafels van
Ter Cuere is ook dat ze als eerste in ons
land ontworpen werden door de beken-
de firma René Gabriels uit Antwerpen.
Was René Gabriels dan al bekend voor
zijn biljarttafels ook voor hem was het
ontwerp van de snookertafel iets geheel
nicuws. Maar het hoorde erbij. Onder in-
vloed vooral van de BBC televisieuitzen-
dingen was snookeren op het continent
zo razend populair geworden dat ook de-
ze firma diende mee te evolueren. De zes
snookertafels in Ter Cuere ter waarde
van ¢lk zo’n 250.000 frank waren meteen
de cerste die hij leverde.
Vermeldenswaard bij de snookerclub van
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I'er Cuere is ook dat het lidgeld er slechts
360 frank per jaar bedraagt terwijl er ook
les gegeven wordt door de ervaren biljar
ter en tevens Belgisch kampioen in de dis-
cipline 71-2, Willy Vansteenkiste.

Al met al een taverne met sfeer en ont

spanningsmogelijkheden. Een zaak ook
waar je voelt dat ze gerund wordt door
mensen die dat doen met hart en ziel.
l'averne Ter Cuere is gelegen in de Lan
gestraat 32 te Oostende.

Het telefoonnummer is 059/50.00.47.

Lekkere snacks

In Ter Cuere kan men ook altijd terecht
voor een lekker hapje. Het is traiteur Do-
minique gevestigd aan Petit Paris te
Oostende die deze hartelijke hapjes

verzorgd.

I'raiteur Dominique die ook voor heel
wat andere zaken werkt te Qostende
spitst zich toe op het verzorgen van feest-
gerechten. Dit zowel voor thuis als in
clubverband, voor trouwfeesten of ban-
ketten.

Naast een verzorgd menu bieden zij te-
vens de mogelijkheid om de vaat te doen.
Op die manier kan men bijgevolg opti-
maal genieten van het feest en de ge-
rechten.

Een originele formule die nu reeds heel
wat succes kende.

Voor meer inlichtingen kan men zich best
wenden tot Traiteur Dominique zelf ge-
vestigd aan de Torhoutsesteenweg 84 te
Oostende.

CW.



